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KOBİ ister 


Halkbank yapar. 


KOBİ'lerin her ihtiyacında yüzünü güldürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz, her zaman yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. 
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Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde imalattan teknolojiye giden yol 


Turkishtime, Halkbank ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin birlikte düzenlediği 'Ortak 

Akıl Toplantısı'nda, İstanbul'un merkezinde yer alan bölgenin sorunları masaya yatırıldı. 

Üretimden istihdama, ödediği vergiden yarattığı katma değere kadar Türkiye'de birçok ili geride bırakan İOSB artık teknolojik dönüşümü konuşuyor. 


TÜRKİYE organize sanayi bölgelerinde başarılı bir model ortaya koyarken, en güzel örneklerden biri de 
300 bin kişiye istihdam yaratan İstanbul'un merkezinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB). 
1985 yılında İstanbul'un dışı olarak kabul edilen İkitelli'de kurulan İOSB bugün şehrin, trafiğin tam ortasında kaldı. Daha çok istihdam, daha çok katma değer yaratmak isteyen İOSB'nin artık en büyük sorunu büyüyecek alanın kalmaması. 

Turkishtime, Halkbank ve İOSB'nin birlikte düzenlediği “Ortak Akıl Toplantıs nda da ana konu kabına sığmayan İOSB'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği oldu. İstanbul'a yakın illerde kendine bir yer gösterilmesini bekleyen İOSB, bundan sonraki süreçte imalatın yanı sıra teknoloji ve inovasyonla da anılmayı hedefliyor. 


Ticaretin başkenti 

Bu noktada da İkitelli'nin avantaj ve dezavantajları öne çıkıyor. İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı'nın ticaretin başkenti” olarak tanımladığı bölge yetişmiş eleman ihtiyacı için de “mesleki eğitime” öncelik vermeye hazırlanıyor. Tabi tüm bu adımların bir de finansman boyutu var. “Üreten Türkiye'nin bankasr sloganı ile reel sektörün yanında yer alan Halkbank, Ortak Atık Toplantısı'nda İOSB'nin finans sek- 


töründen beklentilerine dinleyerek not alırken, banka olarak bu yönde attıkları adımlarla ilgili de bilgi verdi. 
Toplantıda Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, “Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak yeni ürünler geliştirme- nin yolu inovasyon ve modernleşmeden geçmektedir. 
Hızla değişen teknoloji dünyası her sektöre olduğu gibi sanayi sektörüne de seri üretim ve kalite konusunda birçok yenilik getiriyor. Firmaların üzerine düşen insan kaynağına gerekli önemi verip teknolojik gelişmeleri takip ederek doğru ve sürekli yatırımlara yönelmeleridir” sözleriyle geleceğe yönelik bir vizyon çizdi. 


Ar-Ge İnovasyon Destek Paketi 

Torusdağ ardından da banka olarak bu anlamda neler yaptıklarını şöyle özetledi: “80 yıllık bankacılık geçmişimizden gelen tecrübemizle bu yatırımların finansmanı konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. KOBİ'lere özel olarak hazırladığımız Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Destek Paketimizle Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında 
2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl 
kredi kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne çıkmalarına sağlayacak yatırımlarına dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” 
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KABINA SIĞMAYAN İOSB 
YENİ YER VE FİNANSMAN 
MODELİ ARIYOR 
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Fotoğraflar Ferhat Uludağlar 


Türkiye genelindeki 317 organize sanayi bölgesi arasında kendini 'amiral gemisi' olarak tanımlayan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB), artık yerine sığmaz oldu. İOSB, büyüyebilmek için yeni bir yere ve bu süreçe de finansman modeline ihtiyaç duyuyor. Turkishtime - Halkbank -İOSB Ortak Akıl Toplantısı'nda katılımcılar, bundan sonra bölgenin nasıl konumlanması gerektiği konusu ile teknoloji ve inovasyon merkezine evrilmeyi masaya yatırdı. 
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Istanbul'un merkezi yerinde 300 bin kişiyi istihdam eden Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, yarattığı istihdam, gerçekleştirdiği ihracat ve ödediği vergide Türkiye'nin onlarca ilini geride bırakıyor. Ancak |0SB artık 700 hektarlık bu alana sığmıyor. Ama hedef taşınmak değil, şirketlerin üretim kalemlerini komşu illere nakledebilmek. 
Bu sırada OSB'nin imalat merkezinden, teknoloji ve inovasyon merkezine evrilmesi konuşuluyor. İşte bu süreçte en önemli konu tabi ki doğru bir finansman modeli 

ile yol almak. Turkishtime, Halkbank ve Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Ortak 

Akıl Toplantısı'nda bundan sonraki sürece yönelik rota oluşturulmaya çalışıldı. Bir 

ana hedef belirlenmesi konusunda görüş birliği oluşurken markalaşma ve teknolojiyi yakalamada proje kredisinin önemli bir etki yaratacağı ifade edildi. 


Kerem Alkin: Bugün İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak ortak akıl toplantısını gerçekleştireceğiz. Belki gözünüze ilişmiş olabilir bundan 15 gün kadar önce gazetede- ki köşemde bu konuyu işledim. Orada belirttiğim husus şuydu; Türkiye'nin aslında dünyaya takdim edebildiği bir sürü model başarısı var. Cumhuriyetin ilk yıllarında oluşturduğumuz kamu iktisadi teşebbüslerimiz stratejik sektörlere öncülük etti. İlginçtir ki Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından bu model kabul gördü ve uygulandı. Türkiye'nin 1930'lardan itibaren hayata geçirdiği Sümerbank ve Etibank, Saab markasının ortaya çıkmasındaki en önemli modellerden oldu. Bence Türkiye, organize sanayi bölgelerinde de başarılı bir model ortaya koydu. Afrika'nın kalkınmasına da rol model olarak takdim edebileceğimiz bir yapı söz konusu. Burada olmak bizim için çok anlamlı. 


Özellikle İOSB, Türkiye'nin 81 ile karşılaştırıldığında belki de tek başına 60-65 ilden daha fazla katma değer yaratıyor. Üretimi, ödediği vergi ve elektrik tüketimiyle birçok şehrimizin nüfusundan fazla istihdam yaratan bir katma değer merkezi olarak öne çıkıyor. 


Nihat Tunalı: Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve bizleri buluşturan Turkishtime ve Halk Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bugün 
317 tane organize sanayi bölgesi var. Sayısal veriler olarak bakıldığında en büyüğü İOSB. Kendi tabirimizle organize sanayi bölgelerinin amiral gemisiyiz. Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'nın 
geçici 5. maddesine göre kurulan Türkiye'deki 5 
organize sanayi bölgesinden biriyiz. Ama sayısal verilere baktığımızda, gerek işletme sayısı gerek enerji tüketimi, gerek ihracat ve gerekse istihdam açısından ticaretin başkenti durumundayız. 
Bugün itibarıyla 30 binin üzerinde bağımsız bölümden oluşan, 24 bin 500 elektrik abonesi olan, 
yılda 8,5 milyar doları aşkın ihracat yapan, 300 
bini aşkın kişiye istihdam yaratan bir yerden söz ediyoruz. 1985 yılında kurulan, 2000 yılında çıkan 4562 sayılı yasaya 2001'de sonradan intibak ederek yönetilmeye başlayan bir OSB'yiz. Bu arada geçen yıl yaşadığımız bir gelişmeyi tekrar aktarmak istiyorum. I Temmuz itibarıyla reform paketi altında sanayicileri, OSB'leri biraz daha rahatlatmak adına TBMM'den 7033 sayılı yasa çıktı. Bu sırada iyi niyetliydiler ama, “bir parselde birden fazla işletme olmaz” diye bir madde eklendi. Oysa bizim yüzlerce, binlerce işletmemiz var. Kalktık Ankara'ya gittik, derdimizi bakanlara anlattık, Maliye Bakanı ve müsteşarımız ile görüştük. Müsteşarımız dedi ki, “Sizin kapsam dışında tutulmanız rant getirir”. Zaten mevut durum bu rant filan getirmesi söz konusu değil. 
“İkitelli kilitlenir, 300 bin çalışanımız var kapıya kilit vurmak zorunda kalırız” diye kendimizi anlatmaya çalıştık. Sonunda torba yasaya bir madde konuldu ve sorun çözüldü. Şunu söylemek istiyorum biz bir güce sahip olmasaydık bunu başaramazdık. Değerli konuklar, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 81 ilimiz içinde belki de 60'a yakın ilimizden daha büyük veriler üretiyor. Türkiye'nin ödediği gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 37'sini İstanbul ödüyor, bunun üçte biri İkitelli'den. Böyle büyük bir ekonomik potansiyele sahibiz. Ama gel gelelim artık ne yaparsak yapalım buraya sığmıyoruz. 1985'te geldiğimizde 200 
metrekare yeri olan artık 600 metrekareye çıktı ama yine sığmıyor. 2-3 bin metrekareye ihtiyacı var. Güneydoğu'da yer gösteriliyor ancak gidemiyoruz. Çünkü orada da yetişmiş eleman bulmak çok zor. Eğer kalkınacaksak üreterek yapacağız bunu. Üretebilmemiz için de büyüyen, istihdam yaratan ve bu ülkeye katma değer yaratacaklara alan açıp vermeliyiz. Bu sırada devletten kredi de teşvik de istemiyoruz. İOSB üyelerimiz bunu kendi imkân ve kaynakları ile yapacaklar ama bir türlü bürokratik engelleri aşıp İstanbul ve çevresinde bir alan oluşturulamıyor. Bize, ne pahasına olursa olsun bu ülkeye katma değer yaratacak olan işletmelerimize her halükârda yer temin edilmesi gerekiyor. Bu konuda sağ olsun değerli kaymakamımız, valimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Artık eskisinden çok daha fazla üzerimize görev düşüyor. Buradaki küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız, hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. İnşallah bu ülkenin kalkınması, KOBİ'lerin üretim ve istihdamının önünü açmak için çok yakında önlerine değerli imkânlar koyacağız. 


Kerem Alkin: Modellerden söz etmiştim. Halk Bankası da dünyada KOBİ bankacılığında çok önemli ekollerden. Dünyada KOBİ bankacılığı ile ilgili bir model başarı hikâyesi. Şimdi söz Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ'da. 
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Levend Torusdağ; İş dünyasının değerli temsilcileri, Üreten Türkiye'nin Bankası Halkbank adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de ihracatın, istihdamın ana üretim üsleri olan Organize Sanayi Bölgeleri'nde gerçekleştirdiğimiz Ortak Akıl toplantılarının ikincisinde sizlerle bir arada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. 
Bugün yine yoğun bir gündemimiz olacak, toplantımız kapsamında OSB'lerde faaliyet gösteren firmalarımızın sorunları, bu sorunlar için çözüm önerileri ve başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektörüne düşen görevler ele alınacak. 
Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de esnaf, sanatkar ve KOBİ'nin bir numaralı destekçisi olarak kendimize edindiğimiz temel ilke “Sanayicinin sorunu Halkbank'ın da sorunudur” şeklindedir. Biz müşterilerimizin sadece iyi gün dostu değil, dert ortağıyız. İkitelli Organize Sanayi bölgesinin öncelikli sorunlarının tespit edilmesi ve bunlar için çözüm önerileri geliştirme konusunda da her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İOSB'nin ülkemizin en büyük sanayi bölgesi olarak, ciddi bir alan yetersizliği yaşadı- 


İOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Tunalı, 
“Bu ülkeye katma 

değer yaratacak olan işletmelerimize her halükarda bir yer temin edilmesi gerekiyor” dedi. 
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EVENO TORUSUAĞGĞ 


Halkbank KOBİ ve Esnaf 
Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı Levend 
Torusdağ, “Her türlü talep ve beklentileri dinlemek, çözümler üretmemiz için çok önemli” diye konuştu. 


ğını biliyoruz. Bu gelişmeyi iki yönlü okumak lazım. Firmalarımız üretim kapasiteleri ve aldıkları talepler arttıkça büyüyor, firmalar büyüyüp yer probleminin çıktığı noktada mevcut alan yetersiz geldiği için firmalarımız sıkışıp gerçek potansiyeline ulaşamıyor. Bu durum yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyet göstermenin en temel sonuçlarından biridir. Bu noktada, geliştirilecek çözüm önerileri neler olabilir, taşınmaya gerek var mı gibi soruların yanıtlarını siz değerli yöneticilerimize bırakıyorum. OSB'lerin temel problemlerinden biri olan enerji maliyetlerine dikkat çekmek istiyorum. Ortak Akıl toplantılarımızın temel amaçlarından biri ekonomimizin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken tedbirleri ele almaktır. Enerji yönetimi de üretim maliyetleri alanındaki en kritik konuların başında gelmektedir. Ülkemizde enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde yüzde 20-30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğunu biliyoruz. İşletmelerin üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik modernizasyon ve kapasite artışına yö- 


nelik olarak yapacakları yeni yatırımları ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerde- ki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tüm yatırımları Enerji Verimliliği Kredisi ile finanse ediyoruz. Üretim tesislerinde kullandığınız makinelerin daha az enerji tüketen veya daha fazla ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi, Endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda kullanılan motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi, Binalarda otomasyon sistemlerinin kullanılması gibi, birim çıktı başına düşen enerji sarfiyatını azaltan yatırımların finansmanını da 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkânıyla sağlıyoruz. Türkiye'nin enerji hedeflerine destek olacak çalışmalarımız kapsamında son olarak Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi, KOBİ'lere Enerji Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisini gibi 
4 yeni ürünümüzü sunduk. Türkiye'nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdigimiz bu ürünlerle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ'lere, güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel destek vereceğiz.Dünya genelinde enerji fiyatları sürekli artarken, sağladığımız bu desteklerin firmaların üretim maliyetlerine olumlu katkı vereceğine inanıyoruz. 


Kazım Tekin (Başakşehir Kaymakamı): Hem futbol takımımız hem de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin gözbebeği. Ancak artık bu bölge sanayicilerimize dar geliyor. Yeni alan, yeni bir anlayışta organize sanayi bölgesi yaratmamız gerekiyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çok küçük bir işletme de var, insansız hava aracı üreten de. Aslında ben bunu biraz serpme kahvaltı- ya benzetiyorum. Ancak biz İOSB olarak bir menü üretip michelin yıldızlı bir üst lige çıkmalıyız. Öyle bir dünya ki; ben bunu helikopter gibi düşünüyorum. Durmak mümkün değil, durunca düşeriz. En son şunu söylemek istiyorum; biz kamu görevlileri olarak her zaman siz üretenlerin yanındayız. 


Kerem Alkin: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin bir marka değeri var. Dolayısıyla bu yönü ile bakıldığı zaman bu markayı güçlendirecek, bir üst lige taşıyacak süreçlerle ilgili görüşlerden başlayalım. 
İOSB'yi Türkiye açısından önem taşıyan, Ar-Ge ve inovasyon konularında bir çekim merkezine dönüştürmek için neleri hedeflemeliyiz? Burası nasıl bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olabilir? İOSB'yi “Süperlig'e çıkacak konulardan biri bu çünkü. Türkiye'nin ihracatında İOSB'nin önemli bir ağırlığı olduğunu biliyoruz. Gaziantep 6,5 milyar dolar ih- 


racat yaparken buradaki ihracat 8,5 milyar dolarla onun önünde yer alıyor. Doğal bir sonuç olarak da İOSB, ihracat performansını artırmak için ne tür hamleler üretebilir isterseniz bunlarla başlayalım. 


Uğur Karaduman: İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz'de en büyük problem ciddi bir envanter çalışmasının olmaması. Burada kim ne yapıyor, bir envanter çıkarıp sektörel anlamda bir farkındalık yaratmak zorundayız. Bunun dışında yapısal büyük problemlerimiz var. Artık buradaki işletmeler kabına sığmıyor. Özellikle son 15 yılda bulunduğumuz noktada kımıldayamaz hale geldik. Belki stratejik hatalarımız, planlama eksiklerimiz var ama bu noktadan sonra bunu nasıl aşarız onu konuşmalıyız. Finans sektörünün bu konudaki destekleriyle, kazanımlarımızı ileriye taşıyacak yeni projeler üretebilmek için yeni bir çalışma yapmalıyız. İkitelli'de kabına sığmayan büyük firmalar için yer bulmayı konuşmalıyız. 
Çerkezköy bu anlamda çok önemli. Artık zaman aleyhimize işliyor, daha hızlı hareket etmeliyiz. 


Kerem Alkin: Biliyorsunuz ben de reel sektörün içindeyim. Bu toplantılarda yer almak benim için büyük bir mutluluk. Sizler sayesinden sahanın nabzını tutuyoruz, zihnimizde projeler oluşuyor. 
Örneğin İOSB, İstanbul'un açılacak yeni havalimanında otel toplantı merkezi olan bir showroom oluşturamaz mı? Fuar demiyorum o başka bir uzmanlık istiyor. İOSB dünyaya açılma adımlarını buradan yapıp, üretimini İstanbul'un çevre illerine taşıyabilir. 


Zeynel Altunay: Burada rekabette bizi zorlayan konulara dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan biri kullandığımız enerjinin maliyetinin yüksek oluşu. Akaryakıt fiyatları oldukça yüksek ve bir türlü kontrole edilemeyen kur, maliyetlerde artışlara neden oluyor. Dolayısıyla üreticilerimiz döviz kurundaki yükseliş nedeniyle önünü görerek bir planlama yapamıyor. Oysa üretim uzun süreli ve istikrarlı bir ortamda gelişir. Bu çok önemli bir konu. İkinci olarak ülkemizde yüksek kalitede mal üretmede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunun aşılması için da katma değer yaratacak insan kalitesini artırmak gerek. Meslek okulları ile sanayi birbirine entegre etmek gerek. Çocukların 2 günde okulda, 3 gün sanayide olacağı bir program oluşturmalı. Organize sanayi bölgeleri Türkiye'de 1960'lardan sonra kurulma- ya başlandı. İstanbul'da da 7-8 tane var. Zaman zaman, ' İkitelli Organize Sanayi Bölgesi buradan gitsin, taşınsın gibi söylemler oluyor. Öncelikle biz bunu doğru bulmuyoruz. 1985 yılında İstanbul'un bir turizm ve ticaret merkezi olması için Bedrettin Dalan ve Allah rahmet eylesin Turgut 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Levend Torusdağ 


Halkbank KOBİ ve Esnaf 
Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı 


1967'de Van'da doğan 
Levend Torusdağ, Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Bölümü mezunu. Türkiye Halk 
Bankası A.Ş.'de, mühendis, baş mühendis, bölüm müdürü, şube müdürü, daire başkanı, bölge koordinatörü görevlerinde bulunan 
Torusdağ, 18 Temmuz 2017 
tarihinde KOBİ ve Esnaf Bankacılığı'ndan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 


o 
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Nihat Tunalı 
İOSB Yönetim Kurulu Başkanı 


— 


1947 yılında Gümülcine'de 
doğan Nihat Tunalı, üniversite eğitimini 

İstanbul İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi İşletme 
- Muhasebe Bölümü'nde 

tamamladı. Bir dönem mali müşavirlik alanında çalışan Tunalı,19'70-1986 

yılları arasında Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü'nde görev yaptı. Aynı zamanda inşaat sektöründe de taahhüt işlerinde yer alan Tunalı, İntur 
Anonim Şirketi'ni kurdu. 
17 yıl boyunca şirketin 
yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Nihat Tunalı, İkitelli 

Organize Sanayi Bölgesi 

(İOSB) Yönetim Kurulu 
Üyeliği'nin ardından 2011 
yılında İOSB Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Şubat 
2018'deki Genel Kurul'da, 

Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevine seçilen Tunalı aynı 

zamanda merkezi Ankara'da bulunan Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kurulu'nda 

(OSBÜK) denetim kurulu 

üyesi olarak görev yapmakta. 


"İŞLETMELERİMİZİN BÜYÜMESİ İçİN 
E GEREKİYORSA YAPACAĞIZ, HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ" 


* Nihat Tunalı 
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Hakan Tunç 


Sefaköy Sanayi Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 


1973 yılında Konya'da doğan 
Hakan Tunç, 1993 yılında 
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 
Halen İşbatı İş Merkezi 
Sitesi Başkanı olan Tunç, aynı zamanda Sefaköy 
Sanayi Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı, KONSİAD 
Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta. Tunç, 
Bim Teknoloji Mühendislik ve Pazarlama şirketi ile e-teknikmarketim.com online alışveriş sitesinin de sahibi. 


Ahmet Akbalık 


Özak Global Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 


1971 İstanbul doğumlu olan 
Ahmet Akbalık, 1985 yılında aile işletmesi olan Özak 
Tekstil'de çalışma hayatına başladı. 1991 yılında Özak 
Tekstil ve Konfeksiyon 
Sanayi şirketini kuran 
Akbalık, o tarihten itibaren şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'nı da üstlendi. 
2009 yılı sonlarında tüm 
şirketlerini Özak Global 
Holding A.Ş. çatısı altında toplayan Ahmet Akbalık, ulusal ve uluslararası projeler üzerinde çalışmalarına hız verdi. Akbalık halen Özak 
GYO, İnt-Er Yapı A.Ş., Aktay 
Turizm A.Ş., Özak Enerji 
A.Ş.'nin Kurucu Ortağı ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmakta. 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Malatyalı 
İş Adamları Derneği (MİAD) 
Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren Akbalık, aynı zamanda Makedonya 
Antalya Fahri Başkonsolosu. 


"HALKBANK OLARAK DİJİTALLEŞME 


YÖNÜNDEKİ YATIRIMLARA YÖNELİK ÖZEL 


ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" 


» Levend Torusdağ 


Özal döneminde yoğun bir çalışma içine girildi. 
Odalar ve derneklere kooperatifler kurduruldu. 
1986'da ortak kaydettik, 1987'de Milli Emlak'tan bize arazi verildi. 1988 yılında ise buranın temeli atıldı. Başlangıçta bize bölgenin yüzde 60'ı için kredi vereceklerdi. Çalışmaya başladık, fikir değiştirdiler. “Siz İstanbul esnafısınız, biz bu imkânları Anadolu'ya kullandıracağız' dediler. 
Baktığınızda toplam 2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşti burası. Tamamen yerli sermaye, Türk esnaf ve tüccarının alın teri ile yapıldı. Dolayı ile burası mutlaka kalmalı. 300 bin çalışanı olan büyük bir yapıdan söz ediyoruz şu anda. Aileleri ile birlikte hesapladığımızda 1 milyon insanın ekmek kapısı. Ama şu olabilir; burada büyüyen ama artık büyüme imkânı kalmayan sanayi gru- bu başka bir bölgeye taşınabilir. Buradaki yerini de rehabilite eder. Bir diğer sorun da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi kurulduktan sonra etrafımızı saran konutlar. Böyle devam ederse burası bir-iki yıl içinde İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olacak. Konutlaşma ile yoğun bir trafik söz konusu oluyor ve bu trafik bizim İOSB'nin içinden geçiyor. Devletimiz bu konuda da bir çözüm üretirse çok mutlu olacağız. 


Mustafa Kaçmaz: Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının hem İkitelli Organize Sanayi Bölgesi hem de ülkemiz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben 44 yıldır ticaret ile uğraşıyorum, ayrıca sanayiciyim. 
1994 yılında İkitelli bölgesine geldiğimizde yerimiz bize yetiyordu. Şu anda ise 40 bin m2 kapalı alandaki üretim tesislerimiz bize yetmiyor, 
100 bin m2'ye ihtiyaç duyuyoruz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yıllar önce kurulduğunda buraya sur dışı; İstanbul dışı denilirdi. Ama İstanbul öyle bir göç aldı ki devasa bir metropole dönüştü. İkitelli bölgesi artık şehrin tam merkezi konumundadır. İkitelli'deki firmaların faaliyetleri- nin diğer illere kaydırılması ile ilgili birçok öneri geldi. Fakat somut bir adım atılamadı. Ben İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni çok önemsiyorum. İstanbul'un merkezinde ve hemen hemen her yere yakın. Ama ulaşım anlamında burası kilit noktaya geldi. Biz şirket olarak bir yıldır alternatif arayışları içindeyiz. Firmamızda 750 personel istihdam ediyoruz. 81 ildeki bayilerimizle tüm ülke geneline yayılmış bulunmakla birlikte 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ulaşım öyle bir çıkmazdaki artık ne sevkiyat yapabiliyoruz ne de çalışabiliyoruz; elimiz kolumuz bağlandı. Bu anlamda çok dertliyiz. Biz üreticiyiz, imalatçıyız ancak gerçek anlamda Türkiye'de üreticiye ne kadar sahip çıkılıyor? 85 ülkede pazarımız var ancak rekabet edebilmek o kadar zor ki bu büyük bir mücadele gerektiriyor. Avrupa ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz ama bunu daha da artırmak için destek istiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, para filan istemiyoruz. Bizim bu ülkelere ihracat yapacak gücümüz arttırılmalı ki daha çok döviz getirelim, daha çok istihdam yaratalım. Biz 2019 
sonuna kadar istihdamımızı 1.000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. İOSB'nin taşınma konusunu değerlendirdiğimizde bizde bölge dışında daha uygun yer arayışı içindeyiz. 100 bin metrekare üretim yerinde ağırlıklı olarak ihracat müşterilerimiz için üretim yapacağız. 


Ahmet Akbalık: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin olduğu bölgeye ilk geldiğimiz yıllarda ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Yol yoktu biz yaptık, elektrik yoktu biz getirdik. Bugün görüyorum ki başkanımız vizyonuyla daha sağlıklı bir yere doğru gidilecek. Şu bir gerçek ki bir meslek okulu sorunu ortak problemimiz. Meslek okulu, kalifiye eleman yaratılması noktasında bizlere büyük bir fayda sağlayacak. Bence artık ciddi bir analiz yapmamız gerek. Buradaki sanayiciler kimler, güçlü yönleri ne, rekabetçi oldukları alanlar neler? Eğer ihracata dayalı büyüme öngörüyorsak güçlü olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda yatırım yapmamız gerek. Şuna karar vermeliyiz; organize sanayi bölgesinde kime destek olaca- 
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$ız? Otomotiv mi, yedek parça sanayi mi, mutfak eşyaları mı, konfeksiyon mu? Ya da Ar-Ge'ye'ye mi destek olacağız veya istihdama dayalı bir büyüme modeli mi oluşturacağız? Mutlaka bunları belirlememiz lâzım. Aksi takdirde tek başına her spesifik konuya bir çözüm üretmemiz çok Zor. 
Mutlaka ama mutlaka bir hedef olmalı; ona ulaşmak için de sektörel bazda, Ar-Ge ve istihdam önceliklerimizi sıralamamız gerek. Bu kümelenme oluşturulup ona uygun politikalar belirlemeli, iletişim halinde olmalıyız. Ben aynı zamanda gayrimenkul sektöründe de faaliyet gösteriyorum. Gayrimenkul inşa ederken yerli malı kullanmak için elimden geleni yapıyorum ama bazı sektörlerde nitelikli ürün bulmak neredeyse imkânsız. O zaman da Avrupa menşeli mallar almak zorunda kalıyorum. Cari açıktan, ara malı ithalatından bahsederken böyle sorunlarımız da var. İşte bu nedenle bir hedef belirlemeli ve ona göre yol almalıyız. Öncelikler belli olmadan diğer konulara eğilmek, özür dileyerek söylüyorum ama patinaj çekmemize neden olacak. Örneğin Çin'e gittiğimizde görüyoruz ciddi ihtisaslaşmış yapılar var. Dünyadaki örneklere iyi bakarak bir politika üretmek gerek. 


Kerem Alkin: Bu masa etrafındaki sizler, iki bakanlığı ziyaret edebilirsiniz. Biri Savunma diğeri 


“İşletmelerimiz kabına sığamıyor” diyen Tormak 
Sanayi Sitesi Başkanı Uğur 
Karaduman, “Artık zaman aleyhimize işliyor, daha hızlı hareket etmeliyiz” 
ifadesini kullandı. 
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Triko Dokumacılar Sanayi 
Sitesi Başkanı Zeynel 
Altunay, “Burası 2 milyar dolarlık yatırımla Türk esnaf ve tüccarının alın teriyle yapıldı. Dolayısı ile mutlaka kalmalı” dedi. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bunun gerekçesini şöyle izah edeyim: Türkiye ilk defa tarihinde envanter çalışması yapıyor. Herhangi bir sektör ve alanda savunma ya da imalat sanayi olarak Türkiye'nin yapabileceği ama yapmadığı bazı ara mamüller ve çeşitli ürünler var. 'Siz neyin peşindesiniz, ne araştırıyorsunuz' diye bir beyin fırtınası yapılmalı. 'İOSB üyelerinde şöyle bir kümelenme var, 4 ürüne milli anlamda soyunabiliriz' diye öneri götürebilirsiniz. Bir bayrak üstlenilebilir ve müthiş bir katma değer ortaya çıkabilir. Bu Türkiye için tarihi bir fırsat. İkitelli nümüzdeki 20 yıl içinde önemli bir tedarik merkezlerinden biri olabilir. 


Hakan Tunç: Yıllardır savunma sanayine yatırım yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Bu konuda biz de toplandık ve yatırım yapmaya hevesli olan arkadaşlarımız ile paşalardan birini ziyarete gittik. 
Bize sıcak ilgi ve alaka gösterdiler. En son toplantıda dedim ki; “Paşam bize hedef gösterin. Biz de KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneği), sanayiciler olarak o hedefe doğru yönelelim. Ancak bir türlü olmadı, bir hedef verilemedi. 
Görüşmelerimizde bize birkaç tane numune gösterildi. Ancak gösterilen parçanın test makinesi bizim yaptıracağımız bir şey değil. Bu test cihazları ordunun kendi bünyesinde olmalı. Bizim bir 


atımlık barutumuz var. Numuneyi alıyorsun, “bunun test cihazını getir diyorlar. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda KONSİAD olarak komutanlarımızın yanına gittik. Ama bir türlü bir hedef, şunu üretin diye bir sonuç çıkmadı. İsteyerek ya da istemeyerek bir yerden sonra devam edilemiyor. Şirket olarak bakınca “ordu almadıktan sonra daben bu ürünü ne yapacağım?” diyorsunuz mecburen. Biz burada bürokrasiyi aşamıyoruz. Bunu niye anlatıyorum, başımıza geldiği için. Paşamız ile de görüştük bu konuyu. Her türlü desteği vereceğiz dedi ama onları da aşıyor bu konu. 


Erdal Kemeroğlu: Ben İkitelli'de bundan daha ileriye gitmenin artık çok zor olduğunu düşünenlerdenim. Bizim yapacağım iş İOSB'nin imalattan çok birinovasyon merkezi haline dönüştürmek olmalı. Bunun için de yapılması gereken iş, inovasyona sahip olanları, daha iyi eğitim almış insanları buraya çekecek iklimi yaratmak. O insanları buraya çekip, inovasyon, startup'lar için burada bir merkez kurup; kira almadan, değişik imkânlar sunarak İOSB'yi onlar için cazip hale getirebiliriz. Ayrıca burada ne üretildiği konusunda ciddi bir envanterimiz olmalı diye düşünüyorum. Dünya çok başka bir yere gidiyor, yeni ve katma değerli alanlara girmekte geç kalıyor gibiyiz. Ayrıca iyi olduğumuz alanlarda bizim de ölçek ekonomisine geçmemiz gerek. Dünya böyle giderken İOSB'yi bu alanlara çekmek ve bunun için kafa yormamız çok daha mantıklı olacak. Burada imalatın sonuna geldik. Trafiğin durumu ortada, ne İOSB'ye girmek ne de çıkmak bu trafikte mümkün değil. 
Yeniçağın gereklerine uygun bir organize sanayi bölgesine acil ihtiyacımız var. Devletimizin bize mutlaka bir hedef göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bizim müteşebbisimiz bu konuda mahareti ve becerikli. Örnek veriyorum bir çip gerekiyorsa bizim insanımız bulur buluşturur onu yapar. 
Mutlaka kazanacağını görmesi lazım, yolunu bulur gider ortak olur, mühendisini transfer eder, ne gerekiyorsa yapar. Mühim olan insanları yönlendirebilmek diye düşünüyorum. 


Yusuf Tokdemir (İOSB Denetim Kurulu Üyesi): Ben 1990 yılından beri İOSB'deyim. Öncelikle çok değerli ozanımız Aşık Veysel'in bir dörtlüğü ile söze başlamak istiyorum: “Kim okurdu, kim yazardı/bu düğümü kim çözerdi/ koyun kurt ile gezerdi/fikir başka başk'olmasa.” Bir fikrin etrafında iyi niyetle, samimiyetle birleşmemiz lazım. 
“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilmek çok değerli bir şey. Rahmetli Hocam Erdoğan Alkin ve Yüksel Ülken, üniversitede birlikte dersimize girerlerdi. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nde 38 yıl önce para dersinde anlattıklarını hiç unutmam. Toplumların gelişmesinde risk alabilmek konusunda İsveç'ten bahsetmişlerdi. 
İsveç topladığı vergilerle 7-8 firmaya destek vermek için uğraştı. Scania, Volvo, Ericsson, Saab, DuPont gibi firmalardı bunlar. Bir nesli sonra, yaklaşık 20 yılda bu firmalar marka oldular ve üretimde zirveyi yakalayınca İsveç ekonomisin- de GSMH'yi 30 bin dolarların üzerine çıkardılar. 
Buradan şuraya gelmek istiyorum; yöneticilerin vizyon sahibi olması çok önemli. İOSB'de toplam 
18 bin işletmemiz var. KOSGEB marifetiyle bunların envanterleri çıkartılarak dünya ile yarışabilecek 3 bin şirket geliştirilebilir. Bilinçli mücadele edecek 2-3 bin ve üzeri istihdam yaratacak orta ölçekli işletmeler oluşturmalı. Muhtelif sanayi bölgeleri kurulmalı. Adapazarı, Bursa, Bolu, Edirne'ye ihraç edebileceğimiz 3 bin işletmeyi KOSGEB marifetiyle birlikte ikinci kuşak eğitimli elemanlarla buluşturmalı, bunları dünya ile rekabet edebilecek işletmelere dönüştürmeli. Eğitim ayağında Almanların çok güzel bir sistemi var. Gittik, gördük; teknik liselerin bir üst versiyonu. İşletmeler üstü bir eğitim sistemini mutlaka Türkiye'ye getirmek zorundayız. Kaliteli üretim için bunu başarmamız gerek. İOSB'de 160 bin metrekare alan vardı. 34 yıl önce eğiminden dolayıTIR'ların girip çıkabileceği bir alan olarak planlanmıştı. TIR Parkı ve üzerinde 160 dönüm daimi fuar alanı, otel vb olacaktı. Planlama yaptığımız 


Benan Ulu 
Kalibre Cnc Kurucu Ortağı 


1984 İstanbul doğumlu olan 
Benan Ulu, 2009 yılında 
Kadir Has Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
Bölümü'nden mezun oldu. 
İtalya Pisa Üniversitesi'nde 
Ekonomi ve İşletme alanında 
Yüksek Lisans yapan Ulu, iş hayatına 2008 yılında Çelebi 
Holding A.Ş'de başladı. 
2010 yılında Ulutek Makine 
Otomotiv'in kurucu ortakları 
arasında yer alan Ulu, 2013 
yılında da savunma sanayinde faaliyet gösteren Kalibre 
Cnc Kalıp Makine şirketinin kurucuları arasında yer aldı. 


Erdal Kemeroğlu 
Müstakil Parsel Sahibi 


<a. 


1967 yılında İstanbul'da 
doğan Erdal Kemeroğlu, çalışma hayatına genç yaşta 
Mahmutpaşa, Tahtakale ve 
Kapalıçarşı'da iplik ticareti ile başladı. Daha sonra örme kumaş imalatına yönelen 
Kemeroğlu, tekstilin yanı sıra inşaat ve yenilenebilir enerji konusunda projeler geliştirmekte. İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi'nde müstakil sanayici olarak faaliyet gösteren Kemeroğlu, halen Örme Sanayicileri 
Derneği'nde Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapmakta. 


"BİZ PARA İSTEMİYORUZ, İHRACAT 


* Mustafa Kaçmaz 


"DESTİNASYON OLARAK İOSB'NİN 


BİR NOKTA OLDUĞU DÜŞÜNÜYORUM” 


* Hakan Hacısoyu 


YAPACAK GÜCÜMÜZÜ ARTIRIN Kİ DAHA ÇOK DÖVİZ GETİRELİM, İSTİHDAM YARATALIM" 


TÜRKİYE'YE KATMA DEĞER YARATACAK 
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Hasan Özkan 
Özkanlar Metal Genel Müdürü 


Yeditepe Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Mezunu 
olan Hasan Özkan, 1984 
yılında İstanbul'da doğdu. 
İş hayatına 2009 yılında 
Arda Dry Cleaning şirketinde adım atan Özkan daha sonra özellikle güneş santrallerine yönelik tasarım ve pazarlama alanlarında faaliyet gösterdi. 
2013 yılında Enerji Ötesi 
A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer alan Hasan 
Özkan halen Özkanlar 
Metal Demir Çelik Endüstrisi 
A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapıyor. 


Onurcan Çorap Tekstil Dış Tic. 
Yönetim Kurulu Başkanı 


1964 yılında Çorum 
Sungurlu ilçesinde doğan 
Kazım Özeren, 1976 yılında 
İstanbul'a geldi. İş hayatına Cağaloğlu'nda tekstil sektörüyle adım atan Özeren, usta çırak kültüründen yetişti. 
Çorap üretiminin hemen hemen her kademesinde görev yapan Özeren, 
Çorapçılar Sanayi Derneği 
İstişare Kurulu Üyeliği yaptı. Şubat 2018'de İkitelli 
Organize Sanayi Bölgesi'nin 
(İOSB) Yönetim Kurulu 
Üyeliği'ne seçilen Onurcan 
Çorap'ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Özeren, 

8 yıldır da İOSB Çorapçılar 
Sanayi Başkanlığı görevini sürdürmekte, 


"AR-GE VE İSTİHDAM ÖNCELİKLERİNİ 


SIRALAMAMIZ GEREK. BİR 


KÜMELENME OLUŞTURUP ONA UYGUN 


POLİTİKALAR BELİRLEMELİYİZ" 


» Ahmet Akbalık 


dönemde 1996'da 60 dönümlük alan da meslek yüksekokulu ve teknik alanlara ayrılmıştı ama farklı bir alana kaydı. Baştan söylediğim gibi “hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' Ama ne yazık ki bilenlerin fikirlerine önem verilmiyor. 


Kerem Alkin: Şöyle bilgi vereyim; ben 30 yılı geride bıraktım. 31 yıllık kariyerimde özel bir üniversitede rektörlük deneyim de var. Rektör olarak görev yaparken önemli ziyaretçilerimiz oldu. 
Tayland'da yabancı dil üzerine eğitim veren 120 
bin öğrencili ve tek ihtisası yabancı dil olan bir üniversite var. Mesela, Türkiye'de yabancı dil eğitimi veren üniversite olamaz mı? Yine Almanya'da 3 meslek okuluna ziyaretimiz oldu. Almanya olağanüstü hızla yaşlanan bir ülke ve geriden genç nüfus gelmediği için tüm bu kurumlar kapanma aşamasında. Buradaki kurumlar Türkiye'de kendilerine partner arıyor. Bu boyutu ile bakıldığında belki belirttiğimiz anlamda süreci başka bir noktaya taşımak adına mesleki eğitime Alman ekonomisine can verebiliriz. Buradaki birkaç okulla bu anlamda görüşmeler yapılabilir. 


Nihat Tunalı: Mesleki eğitim konusunda İOSB olarak çalışmalarımız var. Üniversite düzeyinde. 
Projemizi hazırladık, 1 Temmuz tarihi itibarıyla İOSB'ye üniversite açma yetkisi verildi. Projemiz hazır son aşamaya kadar geldik. 


Benan Ulu: Üç girişimcilik firmasının kurucu ortağıyım. On senedir savunma sanayine imalat yapan Kalibre CNC, otomotiv ve makine sektörüne proje ve üretim yapan Ulutek Makine ve Otomotiv ve yüksek teknolojili projeleri hayata geçirmek üzere kurduğumuz GEB Bioteknoloji firmalarının halen aktif olarak faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Yüksek lisansımı yapmak için gittiğim İtalyada Pisa Üniversitesi'nde MBA bitirdikten sonra mühendis olarak 4 sene Torino'da Fiat'ta çalıştım. Giderken babamın bir öğüdü vardı; “Bir gün ne olursa olsun ülkene geri dönecek ve katma değer sağlamaya devam edeceksin' demişti. Bu hedefle 5 yıl sonra döndüm. 
Şu anda savunma sanayine, biomedikale ve otomotiv parçalarını imalatı yapan 3 farklı firmanın kurucu ortaklığına devam ediyorum. Savunma sanayinde milli ürünümüz olan piyade tüfeğimize parça imalatı yapmaktan ve ana yüklenicilerin çözüm ortakları olmaktan gurur duyuyoruz. 
İkitelli Organiz Sanayi Bölgesi'nde yer alan, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların büyük sorunlarının olduğunu düşüyorum. Bunu her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Öncelikle iki ana konu altında bunları dile getirmek isterim. 
İlki verimlilik bir diğeri markalaşma. İOSB'de var olan sektörel bazda aynı işleri ya da birbirini tamamlayıcı firmalar birbirlerini tanımıyor, ne tür özelliklere sahip olduklarını bilmiyorlar. 
Benim bu konuyla ilgili önerim bir meclisin kurulması ve sektörel bazlı firmaların birbirini tanımasının sağlanması. Herkesin makine yatırımı yapmasındansa konsorsiyumlar altında birlikten güç doğurmak hayallerimden biri. Bir araya gelinirse daha büyük projelere imza atılacağına inanıyorum. Firmaların birbirlerini tanımaması nedeniyle makineleşme, nitelikli eleman ve tecrübede kapasite boşlukları oluşuyor. Mevcut atıl kapasitenin belirli bir çatıdan, doğru hedeflere ulaştırılabileceğine inanıyorum. Fiat'ta çalıştığımız süre zarfında 13 yıllık planlamalar yapılırdı. 
Bizim İOSB'de 18 bin KOBİ'miz varsa ben sanmıyorum ki 1.000 tanesi 13 yıllık planlama yapabilsin. Aslında bunu yapamamak ciddi bir zaman ve para kaybına yol açıyor. Ben bunu milli bir kayıp olarak görüyorum. Global bazda markalaşma da çok önemli bir problem. Buna ne yazık ki önem vermediğimiz için yerel kuruluşlar olarak ihracat ve nitelikli ürün yönetiminde doğru adımlar atamıyoruz. Yine İtalya'dan örnek vereceğim. 
İtalya'da eğik olduğu için ünlü olan Pisa Kulesi'ni Dünya'da herkes bilir. Ama bizim Dünya'da eşi benzeri olmayan Kız Kule'mizi bilmezler, bilmiyorlar. Pisa şehrini yürüyerek dahi iki saatte dolaşırsınız biter ama 3,5 milyon turist ağırlıyor. Bu 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örnekten de hareketle bizim kendimizi mutlaka doğru tanıtmamız lazım. 


Remzi Alan (Halkbank İstanbul 3. Bölge Koordinatörü): Ben de şunu söylemek istiyorum. Halkbank olarak İOSB'de 6 şubemiz var. Farklı bölgelerde görev yaptıktan sonra 25 yılın ardından İstanbul'a döndüm. Bunu neden söylüyorum, gerek İzmir gerekse Bursa ile karşılaştırdığımızda burada çok net farklılıklar var. Biz de görüyoruz İOSB artık kabına sığmıyor. Buradaki sanayicilerimize çok sık işyeri ziyareti yapıyoruz. Merdivenlerinden çok zor çıktığımız yerler var. Burası pazarlamaya inovasyon ve araştırmaya yönelik İstanbul'un göbeğinde bir yer olmalı. Büyük işletmeler farklı yerlere yönelmeli diye düşünüyoruz. 


Hakan Hacısoyu (Hakan Çanta Yönetim Kurulu Üyesi): Hakan Çanta'nın üçüncü jenerasyon temsilcisiyim. Ayakkabı, çanta, bavulda yaklaşık 46 markaya hizmet veriyor, toplam 6l ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz şirket olarak artık İOSB'ye sığmadığımız için Esenyurt tarafına geçme kararı aldık. Orada yatırım çalışmalarımız sürüyor. Bence üretimde yan sanayi en büyük sıkıntıyı oluşturan kısım. Çeşitli ülkelerden tedarik etmeye çalışıyoruz. Fiyatı daha geriye çekerek emtia üzerindeki değeri düşürüyoruz. Ahmet 


İOSB'nin bir inovasyon merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini belirten Erdal 
Kemeroğlu, “İyi eğitim almış insanları buraya çekecek iklimi oluşturmalıyız” dedi. 
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Artık ciddi bir analiz yapmanın zamanın geldiğini söyleyen Ozak Global Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Akbalık, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulması gerektiğine işaret etti. 


Akbalık'ın da söylediği gibi farklı bölgelerdeki ihtisaslaşma konusu öne çıkıyor. Bunun mevcut yapımız ile sağlanabileceğini düşünüyorum. 
İOSB'de bir komisyon oluşturarak meslek okullarında hizmet verecek personelle birlikte bu yapılanmayı kurmak mümkün. Destinasyon olarak buranın Türkiye'ye katma değer yaratacak doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Belki burayı ticaret merkezi olarak konumlayarak, dünyayaburadan hizmet verebiliriz. Mehmet Vural Koç (İOSB Denetim Kurulu Üyesi): Ülkemizde ihracatı artırmak için halen yüzde 2-3'lerdeki yüksek teknolojinin payını yüzde 10'lar seviyesine çıkarmalıyız. Biz dünyanın hamallığını yapıyoruz. 
İleri teknoloji, üç boyutlu dört boyutlu yazıcıları konuşuyoruz artık. Bunları yapabilmek için de aşmamız gereken şeyler var. Toplumu buna evirmek lazım; eğitim kurumları bunları nasıl karşılayacak bunu konuşmamız lâzım. Yüksek teknolojiyi anlayabilecek insanları nasıl yetiştireceğiz? Eski tip yönetimden kurtulup, teknolojinin önünü açmak gerekli. Sanayi anlamında gelişmiş toplumlarda savunma sanayi lokomotif olmuştur. Bizde de savunma sanayi son yıllarda hızlanmaya başladı. Sanayiye ayrılan teşviklerden KOBİ'lerimizin aldığı pay hala yüzde yüzde 
5 düzeyinde. Oysa Hindistan'da bu oran yüze 60, 


Uzakdoğu'da yüzde 55, AB ülkelerinde ise yüzde 45'lerin altına hiç düşmüyor. Türkiye'deki işletmelerin gelişmesi dünyadaki paydaşları ile kendi imkân ve becerileri ile olabilmekte. Ortak akılla ortalama iş çıkar. Biraz sivri akıl lazımdır. 
Ortak akıl tabi çok önemlidir ama mutlaka bunun içinde sivri akıl da gerekli. Çinli bilgenin bir sözü var; “Geleceğinizi 1 yıllık hesap ediyorsanız pirinç, 10 yılık hesap ediyorsanız bir ağaç dikin. 
Sonsuz olarak hesaplıyorsanız insanlarınızı eğitin.” Yani önce insanımızı eğitmemiz gerek. Eğitim kurumlarımız maalesef geriden geliyor. Ben üretimin olmadığı bir toplumun gelişemeyeceği- ne inanıyorum. Mutlaka üretmek, ileri teknoloji lazım ve biz bunu başaracağız. 


Recep Ali Topçu: Değerli başkanımız Nihat Tunalı Bey'le buraya geldiğimizde ne yol vardı ne de iz. O zamanlar biz Bursa'da tüccardık, inşaat malzemesi satıyorduk. Daha sonra sanayiciliğe adım attık. Sanayicilik çok başka bir kültür, başka bir aşk. Bu aşk olmasa sanayicilik yapılacak bir şey değil. Bu yolculukta bizler birçok şey deneyimliyoruz. Biz şirkette ikinci kuşağız. Bilgi sistemleri çok gelişiyor bir yerden sonra aşağıdan gelen sanayiciler olarak zorlanmaya başlıyoruz. 
Ben kurlardaki değişimlerin büyümekte olan 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sanayicilerimizin gücünü çok azalttığını düşünüyorum. Kendi firmamız için söylüyorum; çok ciddi dünya devi firmalar ile sözleşmeler yapıyoruz ama ölçeğimizi, büyüklüğümüzü bir üste taşımamız gerekiyor. Kurlar nedeniyle kısık ateşte çalışmak zorunda kalıyoruz. Uygun ortamda yaptığımız işi üçe, beşe katlamamız mümkün. 
Sanayiciler olarak Uzakdoğu ile rekabet etmeyi artık öğrendik. Ama son dönemde yaşadığımız bir örneği anlatmak istiyorum. Uzakdoğu'dan büyük miktarda yapı malzemesi geliyordu. Bu durumu uzun süre hükümetimize anlatmaya çalıştık. Nihayet Uzakdoğu'dan gelen ürünlere yüzde 20 ilave gümrük vergisi getirildi ve bu bize bir miktar nefes aldırdı. Ülkemiz su armatürlerinde cazibe merkezi haline gelebilir. Bölgenin ve uzun dönemde de dünyanın üretim üssü haline dönüşebilir. Yapı malzemelerinde bölgenin habı haline dönüşeceğiz. Çünkü inşaat malzemeleri ade- ta koşan bir sektör. Ben Türkiye'ye güveniyorum. 
İşimizi aşkla seviyoruz. Bu bizi mutlaka başarıya götürecektir. Şu bir gerçek gerek bankalar gerek devletimizin bizlerin yanında yer alması önemli. 
Ankara'da oturarak, genel müdürlükte oturarak iş yürümüyor. Sadece rakamlar vizyonu ortaya koymaz, bir üst aşamaya geçip ilave yatırımlarla birlikte sanayimizi yukarı taşımak lâzım. Bizlere yatırımlarımızda kullanabileceğimiz, kısa degil daha uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman gerekli. Bunlar için de uzun dönemli finans ve beraberlikler gerekiyor. Proje bankacılığının önün açılması, bizi çok başka bir yere taşıyacaktır. Kendi konumuzla ilgili bir ölçeği yakalarsak bu ülkenin dövizinin dışarı gitmesini engelleyebiliriz. Ciddi ihracat rakamlarına ulaşabiliriz. 
Ülke olarak hammadde olarak sattığımız bakırı işleyerek, armatür haline, yüksek katma değerli ürün haline getirerek ihraç edebiliriz. Böylelikle katma değerimiz artacak, cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacağız. 


Erdoğan Ergene (İOSB Bölge Müdürü): Ben elektrik mühendisiyim. 1980 yılında İstanbul Avrupa yakasında göreve başladım. 30 yıl çalıştım, 7 
yıldır da buradayım. Biz elektrik işletmesi olarak Türkiye'deki dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgelerinin hepsinden daha ileri durumdayız. Kayıp ve kaçak oranı yüzde 2'lerde, tahsilat oranı yüzde 99, kesinti minimum seviyede. Burada teknolojiyi takip ederek tüketimimizin yüzde 75'ini uzaktan izliyoruz. Bu yılsonunda hat ve trafo merkezlerimizi SCADA ile yüzde 100 uzaktan kontrol ediyor olacağız. Organize sanayi bölgesi lisansı ile hizmet veriyoruz, ancak ticari bir şirket değiliz. Üretici ve tüketici arasında bir köprü, son tedarikçiyiz. EPDK serbest tüketici limitini bu yılın başında 2 bin kWh seviyesine indirdi. Bu da 


Turkey 


Discover 


ir 


the potential 


Mustafa Kaçmaz 


Mutlusan Elektrik Yönetim 
Kurulu Başkanı 


Recep Ali Topçu 


Adell Armatür Yönetim 
Kurulu Başkanı 


1959 Erzincan doğumlu 
olan Mustafa Kaçmaz, ilkokulu bitirdikten sonra 
İstanbul'a geldi. 11 yaşında iş hayatına atılan Kaçmaz, eğitimine İstanbul'da devam etmek istediyse de maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. 
Tekstil sektöründe sırasıyla dokumacılık, terzilik ve gümrük alanlarında çalışan Mustafa 
Kaçmaz, enerji sektörüne ilk adımını 1974 yılında Eroy 
A.Ş. de attı. 1983 yılında ilk dükkanını Karaköy'de açan Kaçmaz, dönemin zor 
koşullarına rağmen 1993'te 7 
bin metrekare alan üzerinde kablo kanalları üretimi alanında faaliyet gösteren kendi fabrikasını kurdu. 
Kaçmaz, Mutlusan Elektrik'i, Türkiye'nin 81 ilinde bayiliği ve yurtdışında 5 kıtaya yayılmış distribütörlüğü bulunan bir sanayi kuruluşu haline getirdi. 


o 


1964 doğumlu olan Recep 
Ali Topçu, 1983 yılında 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. İkinci kuşak olarak Adell Armatür'ün 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Topçu, “100 Mucit 
KOBİ" ve “İstanbul'un 100 
Koleksiyoneri" kitaplarında yer aldı. Müzeye dönüşmesi öngörülen ve 30 yıldan bu yana biriktirilen “Adell Ab-ı 
Hayat Su Medeniyetleri 
“koleksiyonuna sahip olan Topçu, su yönetimi ve su kültürü konularında uluslararası konferanslarda bildiriler sunmakta. “Adam Gibi 
Adam Olmak" isimli kişisel gelişim kitabı bulunan Topçu, evli ve iki çocuk babası. 


"ESKİ TİP YÖNETİMDEN KURTULUP 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TEKNOLOJİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK GEREKLİ. 
ORTAK AKIL ÇOK ONEMLİ AMA BİZE 


SİVRİ AKIL DA GEREKLİ" 


» Mehmet Vural Koç 
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Uğur Karaduman 
Tormak Sanayi Sitesi Başkanı 


1964 İstanbul doğumlu olan 
Uğur Karaduman, 1979 
yılında cıvata, vida, bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren aile şirketi 
Uğur Vida Sanayi'nde çalışma 
hayatına adım attı. 1995 
yılında babasının vefatı üzerine 2 kardeşi ile beraber şirketi devir alan Karaduman, 
2000 yılından bu yana da 
Tormak Sanayi Sitesi'nde faaliyetine devam etmekte. 
Kooperatifçiliğe 2001 yılında 
Tormak Sanayi Sitesi'nde 
Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi olarak başlayan Uğur 
Karaduman, 2015'ten beri de söz konusu sanayi sitesinde 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta. 


Zeynel Altunay 


Triko Dokumacılar Sanayi 
Sitesi Başkanı 


1950'de Sivas'ta doğan 
Zeynel Altunay, 1966 yılında 
İstanbul'a gelerek iplik işinde çalışmaya başladı. Daha sonra çorap ve triko üretim alanlarında faaliyet gösteren 
Altunay, 1976 yılında Sultan 
Hamam'da kendi işini kurarak üretim ve toptan satış işine girdi. 1993 yılından itibaren ise o dönemde modanın merkezi olan Osmanbey'de ticaret hayatına devam etti. 
2006 yılında ticari hayattan 
kenara çekilen Altunay, 2010 
yılından beri İOSB'de bulunan 
SS.Iriko Dokumacıları KSS. 
İşletme Kooperatifi Başkanlık görevini yürütmekte. 


"BANKALAR ÜRÜN PAKETLERİNE 


CÜZİ DE OLSA PROJE KREDİSİ EKLEMELİ. 


BU MARKALAŞMA VE TEKNOLOJİYİ 
YAKALAMADA KATKI YARATACAK” 


* Zeynel Altunay 


en küçük işletmenin bile kendi enerjisini istediği şirketten alabilmesi demek. Biz OSB olarak kimseyi baskı altında tutmuyoruz. OSB'nin EPDK'nın onayladığı ve hizmetlerinin karşılığında aldığı bir dağıtım bedeli var. Yine diğer kurumlara ödedigimiz fonlar söz konusu. Bugünkü durumda isteyen bunları ödeyerek enerjisini dışarıdan alabiliyor. Elektrikteki fiyat artışına gelirsek; elektrik fiyatları 2017 yılının ikinci yarısından itibaren hızla yükselmeye başladı. Piyasada ikili anlaşma ile enerji alan tüketicilerle tedarikçiler sözleşmelerini iptal etti. Serbest tüketicilikten çıkıldığı zaman görevli tedarik şirketi elektriği faturalamak zorunda. Biz OSB olarak ihaleye çıkıyoruz teklifleri topluyoruz gelen fiyatlara göre satın alacağımız firmayı belirliyoruz. Nisan ayından önceye EPDK'nın ilan ettiği bir ulusal tarife vardı. Biz onu baz alıyor ve onun üzerinden indirim yapanla bir yıllığına anlaşıyorduk. Sonra da tüketiciye fatura ediyorduk. Fiyat artışı olunca dağıtım şirketleri- ne geri dönüşler çoğaldı. Onlar son tedarikçi oldukları için mecburen satıyorlar. Son kaynak tedarikçileri ile ilgili mevzuatı düzenleyen Elektrik 
Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde 20 Ocak 2018 
tarihinde değişiklik yapıldı. Buradaki değişiklikle tarife sabit 50 milyon kWh elektrik tüketenler ve altında olanlar diye ikiye ayrıldı. Dağıtım şirketleri toplam 12,8 kâr payı koyarak satış yapıyorlar. İhaleye çıktık, 8,5 gibi bir oranla en ekonomik teklifi veren başka bir firma ile anlaştık. Katılımcıların lehine belirlenen en önemli unsur saatlik borsada oluşan fiyatlar. Pahalı dönemde tüketirseniz pahalı, ucuz dönemde daha düşük fiyattan elektrik kullanmak mümkün. Ancak biz OSB olarak elektrik kullanımı açısından çok kötü bir profile sahibiz. Tatil günleri ve gece tüketimimiz yüzde 20'nin altında. Sonuca gelirsek, yeni yönetmelikle asgari yüzde 27 oranında tarife yükselmiş oldu, bir nevi cezalandırıldık aslında. İkili anlaşma yapan herkesi serbest bıraktık, gidip istediğin- den alsın diye. OSB'nin verdiği fiyattan daha uygun teklif alan herkes gidip başkasından alabilir. 
Ancak ne yazık ki piyasada daha uygun fiyatlar bulmak artık çok zor. 


Hasan Özkan: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul'un beyni Türkiye'nin de kalbidir. Bu organlar nasıl yer değiştiremezse, ben İOSB'nin de yer değiştirmesini mümkün görmüyorum. Lakin büyümekte olan firmalarımız var. Onların da yer ihtiyacı mutlaka karşılanmalı, teşvikler verilmeli. 
Ben İOSB'nin evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Sanayiden, teknolojiye evrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi için İOSB başkanlığında teknoloji dairesi kurulmalı ve bu daire teknolojik anlamda altyapı çalış- 


Turkey With #Ğ HALKBANK 8x 


malarını yürütmeli. Baktığımızda bugün elektrik üretimi, santral kurma konusunda da İOSB'de yer sıkıntısı var. İOSB'nin üretici firmalarına uygun maliyetlerde elektrik sağlaması, kendi elektriğini üretmesi gerektiğini düşünenlerdenim. İOSB kendi elektriğini üretme adına farklı bölgelerde santral kurmalı. Ayrıca çatılar da ciddi olarak bu anlamda kullanılabilir. Halkbank yetkililerinin de bahsettiği gibi Halkbank'ın yenilenebilir enerji kredisi çalışmaları var. Firmaların, kooperatiflerin finansman konusunda Halkbank'ın önemli desteğine ihtiyacı olacaktır. İstanbul finans merkezi olacak ise İOSB de teknoloji merkezi olmak zorunda. Bununla ilgili İstanbul'un göbeğinde- ki konumunu çok önemli buluyorum. Teknoloji Dairesi kurulduğu takdirde ulusal ve uluslararası firmalar davet edilerek burada yer almaları nasıl sağlanır, bununla ilgili çalışma yapılmalı. Endüstri 4.0'da Almanya gibi teknolojisi gelişmiş ülkeler, bize teknolojiyi ihraç etme peşinde. Fakat biz endüstri 4.0'ı kendi teknolojimiz ile yaratmalıyız. 
Bize robot yazılımlar, nesnelerin interneti, ara elemanları satacaklar ve ciddi kâr elde edecekler. Bizim İOSB olarak mutlaka bu konuya eğilmemiz lazım. Ben yerli teknolojilerin burada üretilebileceğini öngörüyorum. İOSB'da bir teknopark var, aynı zamanda bir girişim parkının olması da gerekiyor. İngilizce startup dediğimiz girişimlere ev 


Kalibre GNG Kurucu Ortağı 
Benan Ulu, verimlilik ve markalaşmanın önemli bir sorun olduğunu belirterek, atıl kapasitenin belirli bir çatıdan yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
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Mdell Armatür Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Ali 
Topçu, “Proje bankacılığının önün açılması, bizi çok başka hir yere taşıyacaktır 


değerlendirmesinde bulundu. 


sahipliği yapacak sanayi ve girişimciyi bir araya getirecek yapı oluşturulmalı. Girişimcilere ücretsiz yer tahsis yapıp sanayici ile iç içe yaşamalarına zemin yaratılmalı. Sayın Başkanımız meslek yüksekokulu projesinden bahsetti. İOSB için daha fazlası gerekiyor. Bununla ilgili olarak bilim ve teknoloji üniversitesinin büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Fransa'da örnek bir okul var, konvansiyonel eğitimin, sınav sistemin olmadığı bir okul bu. Yazılımda uzmanlaşacak öğrencileri alıyorlar. Madem ki endüstri 4.0'a adapte olacağız bir yazılım üniversitesi gibi uzmanlaşacak bir yapı oluşturmalı. 


Kerem Alkin: Bence endüstri 4.0 bir Alman pazarlama taktiğidir. Almanlar Davos'ta bu işin dünyaya pazarlanması için sağlam bir para verdi. Endüstri 4.0 bir Alman, İsveç ortak yapımıdır. 
Ama ne acıdır ki biz dörtnala heyecanla gidiyoruz. Endüstri 4.0'a şehvetengiz bir şekilde asılırken 35 yıl sonra 55 milyon istihdamı olan Türkiye'de çalışan nüfusumuzu ne yapacağız diye düşünmeliyiz. Türkiye'nin bodoslama dalmaması gereken işler bunlar. 


Kazım Özeren: Ortak akıl toplantısı çok sık kullandığımız bir cümle; ortak aklı olmazsa başarı da mümkün değil. Biz çorap sanayinde faaliyet göste- 


riyoruz. Sorunlarımız o kadar çok ki! Bir OSB'nin içinde bulunduğu sanayi bölgesi üretici stratejisi için çok önemli. Çin'den sonra en çok çorap üretip satan bir ülkeyiz ama bir türlü markalaşamıyoruz. Bu konuda altyapıdan Ar-Ge'ye kamu ve yerel yönetimlerin, devletin teşvik ve desteğine ihtiyacımız var. Özet olarak 50-100 bin TL devlet teşvi- 
$i ile yatırımlar bir yere gelmez. İletişim eksikliği var. Not alıp gidiyorlar, arkası gelmiyor. Ortak akıl dediğimiz şeyde esas nokta bu. Burada banka müdürlerimiz var. Ben ihracat yapan bir şirket olarak Eximbank kredisi kullanıyorum. Ürettiğimiz ürünü İtalya, İspanya ve Rusya'da kendi markamızı oluşturarak satmak istiyoruz. Ama bir yerde tıkanıyoruz. Bakanlıklar şikâyetlerimizi alıyor ama sonuç yok. Tekstil sektörü insan gücü gerektiren bir alan. Ancak artık en alt gruptan en yüksek gelir grubuna kadar herkes çocukları iyi bir üniversitede okusun istiyor. Üniversite bitiren bu nesil ise artık üretimde çalışmak istemiyor. Bu nedenle ben meslek liselerinin sanayi bölgelerinin artık olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum. 


Kerem Alkin: Az önce gündeme geldi ben de ekleme yapmak istiyorum. Envanter çok çok önemli. Türkiye'nin son 10 yıl içinde devasa boyutlar- da kullandırdığı Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin nereye gittiği belli değil. 
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Kazım Özeren: Cağaloğlu'nda bir zamanlar sadece siyah ve beyaz çorap vardı. Şimdi bambusundan, dikişsizine kadar envai çeşit ürün var. Ama ne yazık makineden, iğnesine kadar her türlü yan ürünü yurtdışından alıyoruz. Ürettiklerimize de onların etiketlerini basıyoruz. Bunları sadece konuşmak yetmez. Bölüm bölüm her sektör kendi içindeki sorunları masaya getirmeli. Korkarım ki 
10 yıl sonra Türkiye'de üniversite mezunu işsizler ordusu olacak. Çünkü çocuklar artık imalat sektöründe olmak istemiyor. Oysa Türkiye üretip satmak zorunda. Finans bölümü de önemli tabi. 
Olayın bir de maliyet kısmı var. Biz bu yıl pamuk bulamıyoruz. Çin tekstile devlet güvencesi verip, dünyadaki tüm pamuğu rezerve etmiş. Mesela böyle bir durum yaşıyoruz şu an. Markalaşma dedim, Penti güzel bir örnektir alsında. Hakan Çanta, yine başka bir örnek. Buna benzer markalarla dünyada söz sahibi olabiliriz. Bankalarımıza gelirsek orada da şöyle bir sorunu var. Tapunuz yoksateminatınız yoksa kredi açmıyorlar! 


Mustafa Kaçmaz: Düşenin halinden düşen anlar. 
Burada 32 kooperatifimiz var, çok sayıda istihdam yaratan firmalarımız mevcut. Bizim yürümemiz değil artık koşmamız gerekiyor. Koşma- ya ihtiyacımız var. İhracat yapmak zorundayız. 
Ne kadar istihdam artışı sağlarsak o kadar ülkemizi kalkındıracağımızın farkındayız. Dolayısı ile burada daimi fuar alanını konuştuk, bence de çok önemli. İOSB olarak bizim hızlı bir şekilde büyüyebileceğimiz yeni bir yere ihtiyacımız var. 
Bu süreçte finansman modeline de ihtiyacımız var. Yeni yatırım yapacağız, yapmak zorundayız istihdamı arttıracağız arttırmak zorundayız. Biz tüm bunları şevkle, zevkle, keyifle yapıyoruz; işimize aşığız... 


Uğur Karaduman: Biz yatırım için şu an şartların oluşmadığını düşünüyoruz. Küçük pansumanlarla yürümeye çalışıyoruz. Gelecek ve geçmişe baktığımda adımları uzun attığımızda sıkıntı yaşayacağımızı biliyoruz. Bankacılık sektöründe arkadaşların sıkıntı yaşadığının farkındayız. Bu güveni tazelemek sektöre kalıyor. Bankacılar aldıkları destek ve güveni bizlerle paylaşırken ileriye götürecek yatırımlara ulaştırmak için çaba sarf etmeli, şartlar değişmeli. 

Zeynel Altunay: Söyleyeceğim tek şey ülkemizde yükselen faizlerin, yükselen kredi değerlerinin sanayicinin işini çok zorlaştırdığı. Sizden kaynaklı değil ancak ortada yanlış bir durum var. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde krediler projelere veriliyor. Biz de KOBİ ve sanayiciyi destekliyoruz ancak biraz da Kazım Başkan'ın da dediği gibi tapu alıp tapu veriyoruz, mülkiyete kredi veriliyor. Oysa fikri, projeyi desteklemeliyiz. Bankalar ürün paketleri- 


the potential 


ne, cüzi de olsa proje kredisini eklemeli. Örneğin “İOSB'de kredi limitinin yüzde Tini projeye vereceği desinler. Beklentimiz fikri olan insanların bir adım öne çıkması. Bu da markalaşmayı ve teknolojiyi yakalamada önemli bir etki yaratacak. 


Kerem Alkin: Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Halkbank ile girişim sermaye modeli çerçevesinde maddi teminatları beklemeden bir yol haritası üretmek için çalışıyoruz. Aslında bankacılık sistemimize daha uzun vadeli ve daha uygun koşullarda kaynakları dünyada bulduğumuzda, reel sektöre de yeni imkânlar sunulacak. Bankacılık sektörünün de elini güçlendirmemiz gerekiyor. Bizlere bu anlamda önemli görevler düşüyor. 


Erdal Kemeroğlu: Eğer, Türkiye'de 1990 yılından bu yana çalışan bir firma iseniz 2018 yılına gelindiğinde bankaların işlem yaparken artık bazı şeylere bakmaması gerekiyor. Ben 51 yaşındayım ve şu ana kadar 10 kriz gördüm. Hepsini aşmış, bu gün- lere gelmişim demektir bu. Bankalarla karşı taraf olarak değil, takım olarak çalışmak istiyoruz. Birimizde müteşebbislik var, diğerinde finans. Bunları birleştirmek lazım, herkes kendi payını buradan almalı. Ancak karşımıza taraf olarak çıkıyorlar. 
Oysa iki tarafın da amacı para kazanmak. Eğer bir firmanın geçmişi iyi ve başarılıysa bankalardan teminatlarda biraz daha müsemahalı olmalarını bekliyoruz. Proje kredisine artık geçmemiz lazım, burada malesef rakiplerimizden çok gerideyiz. 


Benan Ulu: Biz ikinci yada üçüncü jenerasyon babadan, dede kalma işletmeyi yönetmiyoruz. Bunun tecrübe bazında fazlasıyla eksikliğini, kaybını hissediyoruz. Pazara yeni girmeye çalışan genç bir kadronun projeleriyle katma değerli işler başarmaya çalışıyoruz. Çok sayıda projemiz var. Bunlarla ilgili TÜİBTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'ndan destek almış ve ürün çıkarmış olmamıza rağmen pazara giremiyoruz; çünkü öz sermaye eksikliğine takılıyoruz. Pazara giriş ve markalaşma konusunda ürün, kalite ve yanında mutlak öz kaynak gerekmek-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PARAYI BULUYORUZ AMA İŞ YOK" 


* Yusuf Tokdemir 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tedir.2008 yılında fiili olarak ticaretle uğraşmaya başladım. 10 yıl oldu ticaretle uğraşmaya başlayalı, projeler başlıyor bitiyor. Aselsan, Roketsan, MKEK, Kale gibi kurumsal firmalarla proje ortağı olarak çalışıyoruz. Bir yandan da kendi projelerimizi sonuçlandırmaya, pazara sokmaya ve ülkemize katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Yılmadan ülkemiz için, kalkınmamız için, daha fazla ihracat yapabilmek için üretmeye devam edece- 
$iz. Bu doğrultuda tek dileğimiz doğru adımlarla, doğru bileşenlerle, doğru ivme ile ilerlemektir. 


Hakan Hacısoyu: Herkesin sektörel anlamda sıkıntıları olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu bağlamda iç piyasa genelinde ciddi sıkıntılarımız söz konusu. Yatırım yapmak istiyoruz, bu sırada tabi ki partnerimiz olan bankalarla çalışma durumumuz söz konusu. Ancak finansal oranlara baktığımızda 18-20 yılı bulan geri dönüşler var. Ozaman “böyle bir durumda yatırım yapmak mantıklı mı?” 
diye git-gel yaşıyoruz. Bu nedenle şirket olarak mümkün olduğunca yeni ürün yapmaya çalışıyoruz. Proje anlamında daha kısa sürede geri dönüşü olan finansal olanaklar bizler için çok önemli. 


Mehmet Vural Koç: Para kullanmak için doğru bir zaman olduğuna inanmıyorum. Bankalar yüzde 14-15 ile kredi veriyor, bazı sektörlerde bu yüzde 20'leri buluyor. Ben para kullanmayı yatırım yapmayı düşünmüyorum. Bu dönemde en iyisi bu mevcudu korumak. 


Yusuf Tokdemir: Öz kaynakla yatırım yapıyorsanız, finansla yapılan yatırıma göre yüzde 10-12 arasında bir maliyet farkı oluyor. Bu gelişmiş ülkelerde yüzde 1,5-2 arasında. 10 puan onlardan daha geride seyrediyorsunuz. Gelişmekte olan bir ülke iseniz, teknoloji, kalite standartları tam oturmamışsa, dışarıda rekabet etmek kolay değil. Yine İsveç örneğine döneceğim. İsveç o firmaların temellerinin oluşması için yıllarca destekledi ve sonucunu aldı. 1980'lerde Bayrampaşa çevresinde tefeciler vardı, bankalar kimseye kredi vermiyordu. Ama o gün ciddi anlamda bir üretim patlama- 
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"NE YAZIK Kİ PROJE BANKACILIĞI 


KONUSUNUN TÜRKİYE'DE KANAYAN BİR 


YARA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM” 


* Hasan Özkan 


sı söz konusuydu. Herkes ürettiğini satabiliyordu. 
Para buldum cüzdan yok, cüzdan buldum para yok. Şu anda parayı buluyoruz ama iş yok. 


Recep Ali Topçu: Makul maliyetler sağlandığında üretimin nasıl yapılacağını artık öğrendik. Finans maliyetlerinin iyileştirmesi devletin burada devreye girmesi ihracat, istihdam yaratacak olanlara makul finansmanların sağlanması büyük avantaj sağlar. Ancak Eximbank, Ekonomi Bakanlığı ile sıkıntılarımız var. Buraya gelip bizleri dinlemeleri gerek. Birebir kontak kadar önemli bir şey yok. 
İkitelli OSB farklı dallarda bölge sanayicimizi, iş insanlarımızı, şirketleri ödüllendirecek bir ödül programı yapmayı öneriyorum. İyiyi teşvik edip kötüyü men anlamımda faydalı olacaktır. İkitelli OSB olarak ödül programımız olması gündem teşkil edecek, özendirilen başarı ve iyilik çoğalacaktır. Ürün, ambalaj vb. konularda endüstriyel tasarım yarışmaları ile bu konu gündemde tutulabilir. Bizim geçmişimizde ahilik esasları, esnaf teşkilatı var ama ahilik ile ilgili ne biliyoruz? Onların devamını sağlamalıyız. OSB bir esnaf teşkilatı olarak ahiliğin bilinmesi, tanınması konusunda seminerleri, küçük cep kitapları ile daha çok çaba ortaya koymalıdır. Farkındalık çalışmaları şirket sahipleri ile başlayıp gençlerimize, çalışanlarımıza, ustalarımıza kadar indirilmelidir. İhracatçı birlikleriyle daha yakın bir çalışma içine girilerek ihracat konusunda daha çok aydınlatma ve farkındalık oluşturulabilir. OSB içinde faaliyet gösteren ana faaliyet konuları belirleyip bunlara komiteler, kurullar oluşturulabilir. Yapı Malzemeleri Komitesi gibi komiteler oluşturulabilir. 
Daimi ortak sergi alanları oluşturarak yurt dışından gelen misafirlerimizin de burasını gezmesini sağlayarak birbirini tamamlayan sanayicilerin gelişmesini sağlayabiliriz. Değişik konularda konuya ayrı bir katılım sağlayacak, ufuk katacak insanlarla birlikte arama, ortak, kolektif akıl toplantıları düzenleyebiliriz. 


Hasan Özkan: Proje bankacılığı konusunun Türkiye'de kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. 2008'den beri bankalarla haşır neşir biri olarak bu konun Varlık Fonu vesilesi ile geliştirileceğini düşünüyorum. Bu İOSB için de firmalar için de çok faydalı olacak. 


Levend Torusdağ: Türkiye sanayiinin önceliği katma değeri yüksek ürün imalatına yönelmek ve teknoloji odaklı bir üretim anlayışıyla uluslararası rekabet gücünü artırmaktır. Gelişmekte olan ülkeler arasında bir rol model oluşturmamızın yolu, teknoloji ve inovasyon alanında yapacağımız yatırımlardan geçmektedir. Bu noktada firmaların yatırımlarını sürekli hale getirmesi, yatırımların odak noktasında insan kaynağını koyması gerektiğine inanıyoruz. Halkbank olarak, firmalarımızın bu alandaki yatırımlarına finansman sağlama noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. KOBİ'lere özel olarak hazırladığımız Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Destek Paketimizle Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında 2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl kredi kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne çıkmalarına sağlayacak yatırımlarına dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İkitelli OSB'de deri ve mamulleri, ayakkabı, makine ve makine yedek parçaları, döküm, madeni eşya, dokuma, tekstil, triko, konfeksiyon, mobilya ve kereste, oto tamir gibi stratejik sektörlerin tamamından temsilciler var. Türkiye genelindeki tüm sektörlerde olduğu gibi bu alanlarda da temel ihracat pazarlarımız Almanya, ABD ve Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa. Öte yandan bu ülkeler- deki payımızı artırırken, pazar çeşitliliğine de önem vermeli ve alternatif bölgelerdeki rekabet gücümüzü mutlaka artırmalıyız. Adriyatik'ten Çin'e kadar tüm dünyada İkitelli OSB'li firmalarımızı daha fazla görmek istiyoruz. Küresel ticaretin koşulları her geçen gün daha sertleşirken, alternatif pazarlardaki varlığımızın daha da önem 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kazandığını düşünüyoruz. Halkbank olarak biz de ihracatçı firmalarımıza özel olarak geliştirdigimiz ürün ve hizmetlerimizi sürekli çeşitlendiriyoruz. Bugün, Türkiye genelinde 7 lokasyonda bulunan Dış Ticaret merkezlerimizde, her biri alanında uzmanlaşmış 280 dış ticaret personelimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret konusunda ihtiyaç duydukları uzman görüşü ve teknik desteği sağlamak maksadıyla verdiğimiz hizmetleri, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek sürekli geliştiriyoruz. Son olarak, TİM üyesi 70 bin ihracatçıya destek sağlamak üzere, diğer bankalarla birlikte ortak bir protokole imza attık. Daha önce, 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında, 3.300'ü aşkın firmaya 1 Milyar Dolar'a yakın kredi desteği sağlamıştık. Yeni dönemde daha fazla firmanın bu destekten yararlanmasını istiyoruz. 
Yine bir yenilik olarak, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Alibaba.com üyelik bedellerinin yüzde 80'lik kısmını devlet desteğiyle karşılayan KOBİ'lerin, üyelik bedellerinin yüzde 20'lik kısmını karşılıyoruz. 145 bin üyesi bulunan Halkbank KOBİ web sitemiz, sürekli güncellenen “KOBİ Gelişim Platformumuz” ve yine TİM Akademi ile birlikte hazırladığımız “KOBİ'lere Yurtdışı ile İş Yapma Rehberi” gibi çalışmalarımızla da müşterilerimize değer katmayı sürdürüyoruz. 
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“İOSB İstanbul'un beyni, 
Türkiye'nin kalbidir” 
diyen Hasan Özkan, 

“Bu organlar nasıl yer değiştiremezse, İ0SB'nin de değiştirmesi mümkün değil” yorumu yaptı. 


HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI 


1- Envanter çalışması yapılmalı 


İkitelli Organiza Sanayi Bölgesi'nde hangi sektör, kendi alanında iyinin yanıtını ortaya koymak için bir envanter çalışması yapılması gerekiyor. Sektörel anlamda bir farkındalık yaratabilmek için böyle bir çalışma çok büyük bir önem taşıyor. İOSB'nin güçlü olduğu, dünya ile yarışabilecek alanların belirlenmesi bu sayede mümkün olabilecek. 


2- Kabına sığmayan İOSB'ye yeni alan 


1985 yılında temeli atılan İOSB, artık bulunduğu alana yani kabına sığmıyor. Zaman zaman 'taşınması' tartışılan İOSB'de birçok firma üretim için yer arayışında. Yer sorunu dışında yaşanan yoğun trafik de İOSB'den giriş ve çıkışları giderek zorlaştırıyor. 
Devletten beklenti İstanbul'a yakın yerlerde kendilerine taşınmak için değil, üretimlerini kaydırabilecek bir yer gösterilmesi. 
Adapazarı, Bursa, Bolu, Edirne bu anlamda öne çıkan yerler. 


3- Teknoloji merkezine dönüşme 


İOSB'nin bundan sonraki süreçte imalattan çok bir inovasyon, teknoloji merkezine dönüştürülmesi gündemde. Bunu yapabilmek için de inovasyona sahip olan, daha iyi eğitim almış insanları burayı çekecek bir iklim yaratılması önemli. Gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi için İOSB başkanlığında "teknoloji dairesi' kurulması öneriler arasında yer alıyor. 


4- Girişim parkı oluşturmak 


İOSB'da bir teknopark var, ama aynı zamanda bir girişim parkının olması da beklentiler arasında. Startup'lara ev sahipliği yapacak sanayi ve girişimciyi bir araya getirecek yapı oluşturulabilir. Girişimcilere ücretsiz yer tahsis yapıp sanayici ile iç içe yaşamalarına zemin yaratılması öne çıkan gündem maddelerinden. 


5- Ana hedef belirlemeli 


İOSB yeni dönemde hangi yönde devam edeceğine karar vermek adına ana hedefini belirlemeli. Organize sanayi bölgesinde kim, hangi sektör desteklenecek bu net olarak ortaya konmalı. 
Bu belirlendikten sonra buna uygun olarak Ar-Ge ve istihdam öncelikleri sıralanmalı. 


6- Mesleki eğitim ile sanayinin entegrasyonu 


Türkiye genelinde sanayi sektörünün yaşadığı yetişmiş eleman sorunu İOSB için de geçerli. Meslek okulları ve sanayiyi birbirine entegre etme yönünde adımlar atılması gerekiyor. Mesleki eğitim konusunda İOSB'nin üniversite kurulması yönünde hazırlıkları bulunuyor. Projesi hazır olan İOSB'nin 1 Temmuz tarihi itibarıyla üniversite kurmasını yetki verilmiş durumda. 


7- Dengeli kur, uzun vadeli finansman imkanı 


Döviz kurlarındaki hızlı değişim, büyümekte olan sanayicinin gücünü azaltıyor. Kurlar nedeniyle 'kısık ateşte" çalışmak zorunda kalan İOSB üyeleri, yükselen kredi faizlerinden de dertli. Yatırım için uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman ihtiyacı olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarda geri dönüş sürecini düşürmek için devlet ve finans kuruluşları ile birlikte özel bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor. 


8- Proje kredisi 


Farklı alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyan ve projelerin önemine inanan İOSB üyeleri 'proje kredilerinin” Türkiye'yi başka bir noktaya taşıyacağına inanıyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, tapu ve mülkiyete değil proje ve fikri destekleyen bir yapı oluşturulmalısını istiyorlar. Bankaların ilk etapta ürün paketlerine cüzi de olsa proje kredisini ekleme beklentisi hâkim. 


9- Kendi elektriğini üretmek 


İOSB'deki işletmelerin en önemli maliyet kalemlerinden biri de elektrik. İOSB'nin üretici firmalarına uygun maliyetlerde elektrik sağlaması için kendi elektriğini kendi üretmesi gereği ortaya çıkıyor. Halkbank'ın yenilenebilir enerji kredi çalışması bu anlamda dikkat çekiyor. İOSB'nin kendi elektriğini üretmek adına farklı bölgelerde santral kurması da bir diğer öne çıkan konu. 


10- Ödül programı 


İkitelli OSB farklı dallarda bölge sanayini, iş insanlarını, şirketleri ödüllendirecek bir ödül programı yapılması önemli. Ürün, ambalaj gibi konularda endüstriyel tasarım yarışmaları ile bu konuyu gündemde tutmak mümkün. 
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İKİTELLİ ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ 
NASIL BÜYÜYECEK? 


İKİTELLİ OSB POTANSİYELİNİ KEŞFEDİYOR! 


İOSB 
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İKİTELLİ OSB'NİN 
BÜYÜME STRATEJİSİ 


Türkiye'deki 317 organize sanayi bölgesi içinde en büyüğü olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi artık kabına sığmıyor. Turkishtime - Halkbank İOSB Ortak Akıl Toplantıları'nın ikincisine katılan liderler, büyümek için devletten teşvik değil, İstanbul'a yakın bir bölgede yer tahsis edilmesini beklediklerini vurguladılar.. 


KA 


İstanbul'un KOBi'er otuz yıl önce sur içindeki işyerlerinden İkitelli'ye taşındıklarında “Bu bölge bize yeter” demişlerdi Ama 

aradan geçen sürede Türkiye ekonomisi dev adımlarıyla büyüdü. İhracat patladı, iç pazar boyut değiştirdi. Ve bir zamanlar “Bize yeter” diye bakılan bölge, İkitelli'deki sanayicilere, 
KOBİ'lere yetmez oldu. 1 Temmuz 2017 
tarihinde yayınlanan 7033 sayılı yasa veya kamuoyunda bilinen adıyla Üretim Reform Paketi, şehir içindeki sanayinin şehir dışına taşınmasını öngörüyor. Ancak Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, OSB yasasına sonradan 

tabi olduğu için kanun ve yönetmelikte yer alan bazı hususlar uymuyor. İkitelli OSB Başkanı Nihat Tunalı, “Devletimizden teşvik istemiyoruz. İsteğimiz, İkitelli'deki girişimcilere Istanbul ve yakın çevrede yer tahsis edilmesi” diyor. İkitelli OSB, üretim yapma, istihdam yaratma sözü veriyor. 


Prof. Dr. Emre Alkin: Bugünkü toplantımızda Endüstri 4.0 altyapısından başlayarak, devletin sanayiye devletin bakışına değindikten sonra geleceğe uzanacağız. Öncelikle başkanımız söz alacak. 
Sonra bütün bu toplantılara ev sahipliği yapan Halkbank'ın değerli yöneticilerine söz vereceğiz. 


Nihat Tunalı: Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde 
317 OSB bulunuyor. İkitelli bunlar içinde en büyü- 
$üdür. Yaklaşık 25 bin elektrik abonesi olan, yaklaşık 30 bin bağımsız bölümü bulunan, 300 bin dolayında kişiye istihdam sağlayan bir bölgedir. 
Bizlerin deyimiyle “Doğuştan OSB değil, sonradan olma OSB'dir” Bununla şunu kastediyorum: 
317 OSB içinde, 5 OSB küçük sanayi sitelerinden 
dönüşerek OSB olmuştur. İkitelli OSB de onlardan biridir... 1 Temmuz 2017 tarihinde 7033 sayılı yasayla Üretim Reform Paketi çıktı. Bu paket, 
4562 sayılı yasanın yaklaşık 90 kadar hükmünde 
düzeltme yaptı. İkitelli OSB olarak sonradan OSB yasasına tabi olduğumuz ve yeni kurulan bir OSB olmadığımız için kanun ve yönetmelikte yeralan bazı hususlar bizim durumumuzla örtüşmüyor ve bizi zaman zaman sıkıntıya düşürüyor. Otuz yıl önce sur içinden buraya geldiğimizde “Bu bölge bize yeter” demiştik. Ama gel gelelim ülke degişti, şartlar değişti, teknoloji gelişti ve bu bölge hiç birimize yetmez hale geldi. Büyümek istiyoruz. Devletimizden teşvik istemiyoruz. İsteğimiz, İkitelli'deki girişimcilere İstanbul ve yakın çevrede yer tahsis edilmesi. Bedeli mukabilinde 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insanlar, istihdam yaratsın, üretim yapsın, katma değer yaratsın ve bu ülkeye katkı sağlasınlar istiyoruz. Tüketerek hiç bir yere varamayız. Bu ülke ancak üretimle kalkınır. KOBİ'lerin merkeziolan İkitelli OSB büyümek istiyor ama önümüz bir türlü açılmıyor. Bir başka sıkıntımız, finansal kaynağa erişimdir. Bazı bankalar kredi vereceği zaman bire üç teminat, ipotek istiyor. Makineleri teminat olarak saymıyor, sadece binayı teminat sayıyorlar. Neyse ki geçtiğimiz dönemde buna geçici bir çözüm bulundu. Bir başka konu, elektriktir. Elektrik sanayicinin, üretimin KOBİ'lerin olmazsa olmaz bir numaralı girdisidir. İkitelli OSB olarak pazarlık yaparak, en uygun fiyatla veren firmadan alarak ve üzerine koymadan elektrik dağıtıyorduk. Ama Nisan 2018 itibariyle yıllık 50 milyon kilowatt saat üretimi aşanlar 1 no'lu tarifeden yararlanma hakkını yitirdi. Devlet desteği yenilenebilir enerjiye kaydırıldığı için dağıtım lisansı olan OSB'lerde bulunan işletmeler daha pahalı elektrik kullanır hale getirildi. OSB dışında yıllık tüketimi 50 milyon kilowatt'ın altında olanlar daha uygun elektrik kullanabiliyor. 
Bu konuyu sayın Bakan'a aktardık. Onlar da bize hak verdiler. Şu anda bu konuda adım atılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 38'ini İstanbul ödüyor. İstanbul'un ödediği bu verginin üçte biri de İkitelli OSB'den tahsil ediliyor. Bu, ülkemizin gelir vergisinin yüzde 10'unun üstündeki bölümünü İkitelli OSB ödüyor demektir. Bu çerçeveden baktığımızda İkitelli OSB'nin öneminin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Katılımcılara, bu etkinliği düzenleyenlere ve Prof. Dr. Emre Alkin Bey'e çok teşekkür ediyorum. 


Levend Torusdağ: İş dünyasının değerli temsilcileri, Üreten Türkiye'nin Bankası Halkbank adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Reel sektörün en güçlü destekçilerinden biri olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştuğumuz Ortak Akıl Toplantılarımızda, Bankam adına bir ay içinde ikinci kez sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugünkü toplantımızda da İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın sorunlarını, bu sorunlar için çözüm önerilerini ve başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektörüne düşen görevleri ele alacağız. 
Bizler bankacıyız ve işimiz gereği farklı sektörlerden birçok insanla bir araya geliyoruz. Esnaf ve KOBİ Bankacılığı alanında çalışan profesyoneller olarak girdiğimiz her platformda, sanayiciliğin en Zor işlerden biri olduğunu görüyoruz. 
Sanayici olmak üretime gönül vermeyi gerektiriyor, istihdam ettiğiniz işçilere karşı bir sorumluluk, müşterilerinize kaliteli ürünü uygun fiyatlarla sunabilmek mecburiyetini getiriyor. İkitelli 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the potential 


Organize Sanayi Bölgesi de bu anlamda, her biri birbirinden değerli firmalara ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi olan İkitelli OSB'nin talep ve ihtiyaçlarını ilk toplantımızda belirli bir oranda dile getirmiştik. Hepimiz taleplerin artmasıyla oluşan alan yetersizliği sebebiyle sektörün gerçek potansiyeline ulaşamadığını, firmaların üretim kapasiteleri artarken doluluktan kaynaklı kısıtlı alanın, bu gelişmelerin önünde ciddi bir sorun oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda çözümün taşınmak mı olduğu yoksa bu bölgede bir gelişme sağlanacağı konusunda takdir sizlerin. Siz değerli firmalarımızın çözüm istediği bir diğer konunun da OSB'de kullanılan enerjinin oluşturduğu maliyet olduğunu biliyoruz. Küresel piyasaların yeniden hareketlendiği bu dönemde, verimlilik konusunun sürdürülebilir bir ekonomi için alınması gereken bir tedbir olduğunu görüyoruz. Enerji yönetimiyle, enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde tasarruf politikası izlenmesi çalışmaları devam ediyor. İşletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin “yerli ve milli enerji” hedefleri doğrultusunda en önemli hususlardan biri olan 


İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi 
Başkanı Nihat Tunalı, 
“Ülke değişti, bu bölge bize yetmez hale geldi” dedi. 
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Levend Torusdağ, 
Halkbank'ın geçen sene 
Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılan kredilerde sektör lideri olduğuna dikkat çekti. 


enerjinin sürdürülebilir olması gerektiği inancıyla Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi”ni geliştirdik. Düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ'lerden güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, binaların ısı yalıtımın yapacak firmalardan biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve 1sı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara kadartüm sektöre özel destek vereceğiz. Halkbank olarak enerji tüketimlerini azaltmak isteyen KO-Bİ'lerin finansal kaynak ihtiyaçlarına Enerji Verimliliği Kredisi ile destek olacağız. Bu kapsamda Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi, KOBİ'lere Enerji Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisini gibi 4 yeni ürünümüzü sunduk. Üretim tesislerinde kullandığınız makinelerin daha az enerji tüketen veya daha fazla ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi, Endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda kullanılan motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi, Binalarda otomasyon sistemlerinin kullanılması gibi, birim çıktı başına düşen enerji sarfiyatını azaltan yatırımların finansmanını da 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 
7 yıl vade imkânıyla sağlıyoruz. Dünya genelin- 


de taleplerin artışının fiyatlara yansıması sonucu küresel olarak bir soruna dönüşen enerji fiyatları konusunda firmalara özel oluşturduğumuz bu desteklerin üretim maliyetlerinin düşmesine ve sanayi sektörünün büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. 


Prof. Dr. Emre Alkin: Toplantımızın gündem maddelerini üçe böldüm. Operasyonel konularla karşılaştığımız sorunlar, taktik konular ve stratejik konular. Operasyonel tarafta elektriğe gelen zamlar, kamu yönetimi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler var. Taktik tarafta, firmalarla iletişim nasıl olmalı, mevcut potansiyeli, ekonomik ve kültürel değerleri nasıl geliştiririz, gibi sorular bulunuyor. İkitelli OSB'yi yurtdışında nasıl tanıtırız, A-Ge'de neredeyiz, nasıl ileri götürürüz, soruları da bu kapsamda yer alıyor. Bir de, rekabet stratejisi kapsamında insan kaynaklarını nasıl ileriye taşırız sorusu var. İkitelli çevresinde birçok üniversite bulunuyor. Onları da içine katmak mümkün. Stratejik olarak ele alacağımız konu ise Endüstri 4.0, hatta 5.0'dır. Son olarak bir de yatırımcı açısından İkitelli'nin avantajlarını ve dezavantajlarını konuşmamız doğru olur. 


Mehmet Mutlu: 2018 yılında Masko Yönetim Kurulu Başkanı seçildim. Daha önce de iki yıl bu görevde bulunmuştum. Zebrano Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı'yım. Zebrano bir aile şirketidir. 
Üretimimiz Ankara'da bir OSB'dedir. Kentleşme, nüfus artışı ve artan hayat standardı nedeniyle mobilyaya olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bunun sonucunda Türk mobilyası son 10 yılda ciddi bir yükselişe geçti. Son 10 yılda 7 kat büyüme sağladık. Ülke olarak yaklaşık 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 250 bin kişiye mobilya sektörü olarak istihdam sağlıyoruz. 2017 yılı ihracat rakamımız 2,7 milyar dolardır. Kayıt dışı ile birlikte bu rakamın 10 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz. 
Kayıtdışını katmazsanız 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat hedeflemekteyiz. Masko olarak 423 bin metrekare bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Otobana 2,5 kilometre cephemiz bulunuyor. 2012 yılında da işletme kooperatifine geçtik. OSB'nin avantajları çok fazla... Mobilya sektörü olarak bizim en büyük sıkıntımız metrekare büyüklüğü konusudur. 
Nihat Başkanımız sağ olsunlar, bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Masko ilk başta imalatçılar olarak kurulmuş. Sonradan perakendeye dönmüş. Bu nedenle ciddi manada metrekare sorunumuz var. 
Bu problemi inşallah çıkacak imarla birlikte aşaca- 
$ımızı düşünüyoruz. Masko'da 550 adet firma faaliyet gösteriyor. Bunların tümü ve ülke genelinde markalaşmış firmalardır. Masko'da hepsinin satış bölümü ve showroom'u vardır. Bu shnowroom'larda ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlı- 


27 


TSEY wen (ğHALKBANKSB» 


the potential 


yorlar. Havalimanına olan yakınlığımız, en büyük avantajlarımızdan biri. Avrupa yakasında turistler sayesinde ciddi bir yabancı müşteri akışı sağlıyoruz. Yeni bir OSB kurulacaksa, mobilya sektörü olarak bizim ilk isteğimiz, Üçüncü Havalimanına yakın bir bölgede kapalı bir AVM mantığında oluşturulmasıdır. Çünkü insanlar artık açık alanda alışveriş yapmıyorlar. Yazın sıcağından, kışın soğuğundan kaçarak, restoranlarda yemek yiyerek, gezerek alışveriş yapmak istiyorlar. Mobilyaya ciddi zaman ayırıyorlar. Yönetim olarak bizim Üçüncü Havalimanı bölgesinde arazi arayışımız bulunuyor. Ama devletin sağlayacağı imkan önemlidir. Ankara'da bu imkanı aldık. Elmadağ'da yeni bir OSB kuruluyor. Mobilyayla alakalı sitelerdeki tüm imalat yerleri oraya taşınıyor. Biz de orada 42 bin metrekare alan ayırttık kendimize yeni fabrikamız için. Masko'da 5 bin kişi çalışmaktadır. Elektrik zammı gerçekten bizi etkiliyor. Sanayi ağırlıklı değiliz ama pazar günleri de çalışıyoruz. Çok ciddi bir elektrik tüketimimiz var. Bu konuyla alakalı devletten bir yardım alabilirsek çok mutlu oluruz. Yurtdışı fuarlarıyla ilgili de ciddi yatırımlarımız olacak. Burada da yine devletin verdiği teşviklerden en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. 


Prof. Dr. Halil Rıdvan Öz: Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Metal-İş Kooperatifi'nde Müdür olarak görev yapmaktayım. Metal-İş Kooperatifi 710 adet bağımsız birimden oluşan ve 450'nin üzerinde işletmenin yer aldığı bir yapıdır. Benim buraya gelişim bir proje üzerinden gerçekleşti. 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir teknoloji ve iş geliştirme merkezi kurma projesi alınmıştı. Bunu biz, İstanbul genelinde bir kooperatifin aldığı ilk proje olarak biliyoruz. Bu merkezde firmalara tasarım, patent, ihracat, proje geliştirme ve eğitim gibi konularda destek sağlandı. Proje 2017 yılında başarıyla tamamlandı. Biz daha sonra iki adet proje için Kalkınma Ajansı'na başvuru yaptık. İşletmelerde maliyetler konusu önemlidir. Metal-İş'te de maliyetlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında katma değerin de düşük olduğunu görüyoruz. Bir işletmenin toplam cirosunda hammadde maliyeti yüzde 60-70'lerdeyse, çok az bir emek ve katma değerle nihai ürüne varıyoruz demektir. Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye geçişinin gerekliliği doğru bir hedeftir. 
Buraya baktığımızda; firmalar kendi iç değerlendirmelerini ne kadar profesyonel tutuyorlar, ne kadar kurumsallaşabilmişler? Üretim, personel, finans planlamalarını ne kadar etkin yapabiliyorlar? Bu sorular önemlidir. Aslında maliyeti düşüren de budur. En stratejik kararları alması gereken yöneticiler, en sıradan günlük kararları alarak vakitlerini harcıyorlarsa, orta ve uzun vadede taktik 


Levend Torusdağ 


Halkbank KOBİ ve Esnaf 
Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı 


1967'de Van'da doğan 
Levend Torusdağ, Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Bölümü mezunu. Türkiye Halk 
Bankası A.Ş.'de, mühendis, baş mühendis, bölüm müdürü, şube müdürü, daire başkanı, bölge koordinatörü görevlerinde bulunan 
Torusdağ, 18 Temmuz 2017 
tarihinde KOBİ ve Esnaf Bankacılığı'ndan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 


Nihat Tunalı 
İOSB Yönetim Kurulu Başkanı 


1947 yılında Gümülcine'de 
doğan Nihat Tunalı, üniversite eğitimini İstanbul İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi 
İşletme - Muhasebe 
Bölümü'nde tamamladı. 
Bir dönem mali müşavirlik alanında çalışan Tunalı, 
1970-1986 yılları arasında 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Aynı zamanda inşaat sektöründe de taahhüt işlerinde yer alan Tunalı, İntur 
Anonim Şirketi'ni kurdu. 
17 yıl boyunca şirketin 
yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Nihat Tunalı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
(İOSB) Yönetim Kurulu 
Üyeliği'nin ardından 2011 
yılında İOSB Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Şubat 
2018'deki Genel Kurul'da, 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Tunalı aynı zamanda merkezi Ankara'da bulunan Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kurulu'nda 
(OSBÜK) denetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta. 


“ÜLKEMİZDE 317 OSB BULUNUYOR. 
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
BUNLAR İÇİNDE EN BÜYÜĞÜDÜR" 


* Nihat Tunalı 
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Ahmet Demiroğlu 
ASEL A.Ş. Genel Müdürü 


KİMDİR? 

1989 yılında İstanbul'da 
doğan Ahmet H. Demiroğlu, 
2005 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine 


Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş hayatında endüstriyel tasarım ve bilgi teknolojileri alanında çalışmalar yaptıktan sonra ikinci kuşak olarak Asel A.Ş. 
de çalışmaya başladı. 2008 
yılından beri Asel A.Ş.'de 
Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Demiroğlu evli ve iki çocuk babasıdır. 


"İKİTELLİ KOOPERATİF OLARAK KURULMUŞTU. 


GEÇMİŞTE İş LETMELER DÜKKANINA 
ORTAKKEN BUGÜN YUZDE 40-45 ORANINDA 


Prof. Dr. 
Halil Rıdvan Oz 


Metal-İş Koop Müdürü 


1967 yılında Zile'de doğdu. 
1999 yılında ODTÜ Makina 
Mühendisliği'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Celal 
Bayar Üniversitesi'nde tamamladı. Çeşitli üniversitelerde araştırmalar yaptı ve yöneticilik görevi üstlendi. Daha önce 
Damarsoft'ta Başkan ve CEO olarak görev yaptı. Halen 
Metal-İş Koop Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. 
Halil Rıdvan Öz, aynı zamanda 
Öz Yönetim ve Ar-Ge 
Danışmanlığı şirketinin sahibi ve yöneticisidir. 


o 


KİRACILAR OTURMAKTADIR” 


* Ahmet Demiroğlu 


ve stratejik kararları alacak kişi kalmaz demektir. Bizim zamanımızı firmayı bugünden geleceğe taşıyacak kararları almaya ayırmamız gerekiyor. 

Teşvikler konusuna gelirsek; Metal-İş Kooperatifi teşvik konusunda bir örnektir. Nihat Başkanımız'ın dediği gibi verilen teşviki kullanırken finans sorunu yaşıyoruz. Bankalar bizi proje bazlı değerlendirmediği için o teşviki alamıyoruz. 2004 yılında 1,7 milyar dolarlık Ar-Ge desteği verilmişken bugün 8 milyar doların üzerinde teşvik veriliyor. Fakat teşvik verenle alan arasındaki uyumsuzluk nedeniyle yeterince faydalanamıyoruz. Ya personelimiz müsait değil ya da sistemimiz. "Ar-Ge yapacağız" üretim desteği istendiğini gözlemliyoruz. O desteği de hemen şimdi istiyoruz. Ama projenin başvurusu, çıkması, sonuçlanması 6 ay ile 2 yıl arasında sürüyor. 
Sanayici bu destekleri istediği hızda ve yeterlikte alamayabiliyor. KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik destekleri bu sorunlara cevap olabilir. Ar-Ge'yi bir hedef değil de araç olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü devlet Ar-Ge yapana üretim deste- 
$i veriyor. OSB'lerde yer sorunu da vardır. Yatırımcının gidebileceği alan da bellidir. Buradan birisi çıkmalı ki, yenisi gelebilsin. Buradan birisi çıkınca, Bayrampaşa'daki daha küçük KOBİ gelecek... KOBİ'leri buraya çekerek birinci lige çıkarmamız gerekirken daha uzağa gönderiyoruz. Bu sebeple İOSB bir anlamda iyi firmalarını daha uzağa göndererek kaybetmektedir. Buradaki firmaların çoğu aile şirketidir. İnsan kaynaklarındaki duruma gelince... İnsanlar iş arıyor, iş buluyor ama sık sık iş değiştiriyorlar. Sanayici personel bulmakta zorlanıyor. Yüksek maaş verse de bulamıyor. Böyle bir sorunumuz var. İnsanlar AVM'de telefon satmayı kabul ediyor ama sanayi şirketinde çalışmak istemiyor. Televizyon dizilerinin İstanbul'un lüks hayatını değil, sektörleri tanıtması gerekiyor. Gerçek değerin buralarda üretildiğini anlatması gerekiyor. Endüstri 4.0'a atıf yapıldı. Elbette her şeyin kayıt altına alınması gerekiyor. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremeyiz. Biz Endüstri 4.0'a daha çok buradan bakıyoruz. Hammaddenin ölçülmesi, fire- lerin ölçülmesi, imalat kapasitelerinin ölçülmesi, insanların deneyimlerinin ölçülmesi vb. çok 
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önemlidir. İOSB'ye düşen bir görev var. Burada 38 
kooperatif var. Her birisi bireylerden oluşan yapılardır. Hiçbir kooperatifin etkili bir tüzel kişiliğini göremiyoruz. Bizim kooperatifte 710 birimde 
450 işletme ve buna yakın sayıda üye var. Herkes 
işinde, gücünde, kendi dünyasında... 38 kooperatiften değil, 30 bin bağımsız işletmeden bahsetmek gerekiyor. Bunları kooperatiflerin bir araya getirmesi mümkün değil. Bunları bir araya getirecek olan İOSB yönetimidir. OSTİM örneğinde olduğu gibi biranonim şirket kurarak buranın sorunlarını ele almak faydalı olur. Fuar, tanıtım vb. 
faaliyetlerin gerçekleştirmesi, Ar-Ge sorununun, bürokrasiyle yaşanan sorunların üzerine gitmek şarttır. Bu sorunlara çözüm bulmak için böyle bir yapı kurulmalıdır. Aksi takdirde kooperatifler kendi başlarına bu sorunu çözemezler. Daha merkezi bir OSB şirketinin kurulması ve burada üretilen değerleri daha kurumsal bir şekilde yurtiçine ve yurtdışına sunmaları gerekiyor. Bir başka mesele, buradaki firmaların pek çoğunun birbirinden haberinin olmamasıdır. Benzer sektörlerde çalışıyorlar. Birinin üretemediğini kom- 


Moderatör Prof. Dr. 

Emre Alkin, katmadeğerin oluşumunda artık üretim 
Öncesi Ve sonrası aşamaların daha önemli olduğunu belirtti. 
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Ortak Akıl Toplantısı katılımcıları, İkitelli'de üretim yaptıkları alanların artık kendilerine yetmediğini belirttiler. 


şusu yapıyor ama bundan haberdar değil ve dışarıdan alımı tercih ediyor. Neden? Çünkü mesai içinde kaybolmuş durumda. Firmaların birbirini tanımaları için büyük fuarlar şart değil. İOSB içinde tanıtım stantları kurulabilir, firmaların birbirini tanımasına yönelik toplantılar yapılabilir. Biz örneğin METİGEM'de dört toplantı yaptık. 400'er kişi davet ettik, yaklaşık 40'ar kişi zor geldi. İkramlarla bunu 60'a çıkarabildik. İnsanlar sorunlarını konuşmak için bir araya gelemiyorsa bu da bir sorundur. 


Prof. Dr. Emre Alkin: Rekabetçilik açısından tek şansımız, dijitalleşme yardımıyla maliyetleri kontrol etmek, kaçakları önlemek diyorsunuz, öyle değil mi? 


Prof. Dr. Halil Rıdvan Öz: Yer sıkıntısını biz de çok yaşıyoruz. Firmalar daha fazla üretmek için taşınmak istiyor. Taşındıkları yerde aynı ürünü daha fazla üretiyorlar. Bir süre sonra yine yer dar geliyor. Bu yer konusu belli bir öneme sahip olsa da aslında teknolojik sıçramayla aynı yerde daha yüksek katma değerli ürün üretebileceğimizi düşünüyoruz. Ar-Ge'yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek çok büyük bir katma değer üretebiliriz. 


Mehmet Kaban: Üretim kutsaldır. Katma değeri yüksek üretim yapan ülkeler iyi durumdalar ama katma değeri yüksek ve planlı ürün yapamayanlar geri kalmış ülkeler olarak anılıyorlar. 
Bu konuda devletten ve Hükümet'ten başlayarak aksiyon almak gerekiyor. Üretim için planlama yapılmalı. Üretim için de çok geniş alanlara sahip tek katlı OSB'lere ihtiyaç var. Bu gerçekleştiğinde buraları showroom olarak kalır. Halen çok katlı binalarda üretim yapmaktayız. Bir misafirimiz geldiğinde çay bile asansörle gelmektedir. Bu durumun Zorluklarını ve maliyetini hesap edin lütfen... Maliyeti düşüremiyoruz. Gelişmiş ülkelerde üretim merkezleri, ulaşımı, kargo firmaları, lojistiği, Ar-Ge bölümleri, laboratuvarları ve teknoloji merkezleriyle birlikte planlanıyor. Portekiz'de bir OSB içinde gördüğüm bir teknoloji merkezinden söz açmak isterim. Söz konusu OSB içindeki teknoloji merkezleri ve meslek okullarının maliyetinin yüzde 90'ı devletçe karşılanmış, kalanın yüzde 5'i işçi sendikaları, yüzde 5'i ise işveren sendikaları tarafından finanse edilmişti. Nasıl ki, Emlak Bankası geçmişte konut sektörüne öncülük yapmışsa, esnafın, halkın bankası Halkbank da OSB'lerin arsa teminine ve büyük finans organizasyonlarına el atabilir. OSB kurulurken ihtisas OSB oluşturulmalı ve kümelenme olmalıdır. İhtiyaç analizi önemlidir. Örneğin biz İstanbul'da 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ayakkabı okulu kurduk ama şehirde ayakkabıcı kalmadığını gözlemliyoruz. Ayakkabıcılar bugün artık Anadolu'ya taşınmıştır. Okul ve OSB'nin iç içe olması faydalı olur... Tarım ve hayvancılık için bile olsa OSB'nin usulüne uygun olması lazım. Geçtiğimiz ay Vietnam'a gitme fırsatı buldum. Bu ülkedeki istiridyeler 2 -3 yılda yetişebiliyor. Devlet bu işi belli bölgelerde desteklemiş ve kümelendirmiş. Oralarda önemli üretimler yapılıyor. Buralarda yetiştirilen inciler katma değeri yüksek şekilde pazarlanıyor. Benim OSB'lerle ilgili bir de kitabım vardır. Bu kitapta AVM'leri de işliyorum. AVM'lerin önemli bir sorun teşkil ettiği kanaatindeyim. Örneğin tarlalar imara açılıyor ve metrekaresi 80-100 dolara satılabiliyor. 
Bu olgu, bizim maliyetlerimizin de yükselmesi- ne neden oluyor. Bir başka sıkıntı, AVM'lerde yerli markalardan çok Çin ve Uzakdoğu markalarının daha kolay yer bulabilmesidir. Çok sayıda şubesi olan, güçlü markalar daha kolay yer bulabiliyor. Bence bizim AVM'lere değil Avrupa'daki gibi cadde mağazacılığına ihtiyacımız var. Örneğin Bakırköy'ün İstanbul Caddesi'ni bir AVM konseptinde dizayn etmek ve markaları orada kümelendirmek gerekiyor. Türkiye'de 550 adet AVM var. Bunun 250'si İstanbul'da bulunmaktadır. İhtiyaçlarımızı doğru planlayarak kalkınma- ya doğru yol almamız gerekiyor. Türkiye'de vasıfsız elemanlarla çalışıyoruz. Eğitim olmadığı için katma değeri yüksek ürünler yapamıyoruz. 
Oysa Portekiz'de teknoloji merkezlerinin okullarında 30-35 yaşlarındaki ayakkabı ustası adayları sertifika eğitimi alıyorlar. İşyerlerinde sertifikasız personel bulunmuyor. 


Ahmet Demiroğlu: Ailem 1983'ten beri küçük eşya ve beyaz eşya üreticiliği yapmaktadır. 1996 yılından beri buradayız. Türkiye'de küçük ev aletleri üzerine ihracatta 7. sıradayız. Yaş olarak içiniz- deki en kıdemsiz olan zannederim ki, benim. Bu toplantılara çocukluktan beri katılıyorum. Başlangıçta İkitelli'de yer alan 30 bin firma kooperatif olarak kurulmuştu. Geçmişte işletmeler dükkanına ortakken bugün yüzde 40-45 oranında kiracılar oturmaktadır. Dolayısıyla kooperatiflerin genel kurullarında mülklerinin ne kadar deger kazanacağı gibi konular konuşuluyor. Kiralar İstiklal Caddesi kiralarına yaklaşmış durumda. 
Bu arzın sınırlı olması ve talebin yüksek olmasıyla da ilgili bir durum. Bu konuda adımlar atılması gerekiyor. Bunu devlet, sektörel birlikler veya duayen iş insanları yapabilir. Belirli bir ciro üzerindeki şirketler ve belirli bir iş kolu üzerinden bu OSB'nin tekrar kooperatifleştirilebileceği bir yere taşınabilir. Halkbank veya yurtdışındaki fonlar aracılığıyla profesyonel OSB yönetimi oluşturulabilir. Gelecek pek de geçmiş 20 yıla benzemi-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Mehmet Kaban 


Cabani Shoes Yönetim 
Kurulu Başkanı 


Mehmet Mutlu 


Masko Yönetim Kurulu 
Başkanı 


1950 Adıyaman, Besni 
doğumlu. Adıyaman'da 
13 yıl öğretmenlik yaptıktan 
sonra İstanbul'a yerleşen 
Mehmet Kaban, CHP Genel 
İdare Kurulu Üyeliği yaptı. 
Mehmet Kaban, kurduğu 
Cabani A.Ş. ve Antrepo A.Ş. 
firmalarıyla ayakkabıcılık sektöründe bir marka olma başarısını gösterdi. Türkiye 
Ayakkabı Federasyonu 
Başkanlığı, Türkiye Ayakkabı 
Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkan 
Yardımcılığı, Aykosan 
Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 
2. Kısım site Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini de birer dönem sürdürdü. 2015'te yayınlanan “Türkiye'nin 
Kurtuluş Reçetesi OSB"ler adlı bir kitabı bulunuyor. 
Kaban, Besni Eğitim Vakfı'nın 
(BEV) kurucuları arasındadır. 


o 


Aslen Niğde, Koyunlulu 
olan Mehmet Mutlu, 1978 
yılında İstanbul'da doğdu. 

Avcılar İnsa Lisesi'nden mezun oldu. 1999 yılından 

beri Masko Mobilya Kentinde ticaret yapmaktadır. 

Halen Zebrano Mobilya 

Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

2010-2012 yılları arası 

Masko Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevini ifa etti. 

2018 yılında Masko Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçildi. 
Halen Masko Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak 

görev yapan Mutlu, evli ve 
2 çocuk babasıdır. 


“TARLALAR İMARA AÇILIYOR 
VE METREKARESİ 60-100 DOLARA 


SATILABİLİYOR. BU OLGU, BİZİM 


MALİYETLERİMİZİN DE 


YÜKSELMESİNE NEDEN OLUYOR" 


» Mehmet Kaban 


With ÖĞHALKBANK 83» 
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Murat Doğan 


Okan Elte Çorap Yönetim 
Kurulu Başkanı 


Murat Doğan, Sivas 
Divriği'de, 1957 yılında doğdu. Lise eğitiminden sonra Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü'ne girdi. 
Öğrenimini yarıda bırakarak 
1980 yılında baba mesleği 
olan çorap sektöründe üreticiliğe başladı. Bir dönem babasıyla ortaklık yaptıktan sonra kendi şirketi olan Okan 
Elte'yi 2001 yılında kurdu. 
Önceleri eski makinelerle 
üretim yaparken 2006 
yılından itibaren yeni sistem bilgisayarlı makinelerle üretime geçti. Elte'nin faaliyeti, ihracatçı firmalara koli teslim fason üretim şeklinde devam ediyor. 


Muzaffer Bal 


Ali Raif İlaç Sanayi (Aris) Yönetim Kurulu Başkanı 


1944'da Kastamonu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Kimya Fakültesi'nden 1968 
yılında yüksek mühendis olarak mezun oldu. Eğitimine Amerika'da, University of South California'da devam etti. Aris 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1928 yılında 
Ali Raif ve Şeriki adıyla kurulan firma, 1963 yılından itibaren 
Muzaffer Turhan tarafından ilaç sanayinde faaliyet gösterecek şekilde yeniden organize olmuştur. 1983'ten beri şirket 
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ismi ile faaliyetini sürdürmektedir. 
Firmanın çeşitli alanlarda 


150'ye yakın ilacı vardır. 


o 


"ROBOTLARIN BULUT SİSTEMLERİNE 


BAĞLI OLARAK ÇALIŞTIĞI, EMEK VERİMLİLİĞİNİN GÜNDEMDEN DÜŞECEĞİ 


BİR DÜNYAYA DOĞRU YÜRÜYORUZ" 


» Prof. Dr. Emre Alkin 


yor. Bizim gördüğümüz, ezberlediğimiz gibi değil, daha doğrusu. Portekiz örneği kendi içinde tabii ki başarılı... İsrail'de de kapalı ekonomi oluşturmuşlar, köylerini fabrikalaştırmışlar. İsveç'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yapılar faaliyet gösteriyor. Çin'in birden fazla model var. Ama ben 
önümüzdeki hiçbir modelin, bugün başlasak 10 
yıl sonra inşaatı bitecek binaların içeriğini dolduracak yeterlilikte olduğu düşünmüyorum. Hadımköy'de, Silivri'de arsa talepleri var. Hadımköy'de devasa bir arsa verilse bu kez gündeme oarsanın değerinin kaç kaç artıracağı gelir. Bu işletmelerin ne kadar istihdam yaratacağı, bu personelin nereden geleceği, o personelin ne kadar sürede eğitileceği vb. konularla kim ilgilenecek? 
Siyasi irade, dönüşümün kısa vadede kendi dönemi içinde gerçekleşmesini istiyor. Ama hepimiz biliyoruz ki, sanayi tesisleri bir kuşak geçme- den olgunlaşmaz. Büyüklerimiz, “Sanayici olmak uzun bir ömür boyunca sıkı vücutlu olmak” derdi. Sanayicilikte kazanç elde etmek veya bir yere varmak diğerlerinden daha uzun süre alır. OSB işleri, yönetimler ile işletme sahipleri arasında, "Hangi faturayı ne komisyonla keselim, hangi elektrik hizmetini nasıl faturalandıralım?" noktasına geldi. İşin kamu ayağına 3-4 yıldır belediyeler de dahil oldu. Çöp ve çevre vergisini hem belediyemize hem de Çevre Bakanlığı'na ödedigimiz bir gerçektir. Bu durum bir tutarsızlık yaratmaktadır. Bu konu elbette çözülür. Fakat şu 
anda bir sorundur. Örneğin bizim binamızda 66 
dükkan bulunuyor. 66 dükkana gelen çevre vergisinin geçen seneki ilk taksidi 27 bin liraydı. Yan komşumuza ise 600 TL geldi. Çünkü onun sadece bir dükkanı var. 27 bin lira vergiye karşı dava açtığımda mahkeme sürecinin çok zaman alacağı gerçeği ile yüz yüze kaldık. Teşvikler konusuna da değinmek istiyorum. Bu konuyu uzun zamandır araştırıyorum. Sanayi Bakanlığı'nın tasarım ve Ar-Ge merkezi teşvikleri önemli. Şirketimizde 
26 mühendis görev yapıyor. Bunların 9-10'u tasarım yapıyorlar. Biz tost makinesi ve fırın üretiyoruz. Bu alandaki patent çok eskidir. Tost makinesinin patenti 1896 yılında alınmış. Fırının patenti ise sanırım 1904 yılına uzanıyor. Bu ürünlerin patent sürelerinin dolmasının üzerinden 50 yıl geçti. Bizarz ve talebe bağlı olarak, en hızlı, en uygun fiyatta ve en iyi pişiren ürünü ortaya çıkarıyoruz. Fırın için cam veya sap geliştiriyoruz ama yeni bir şey icat etmediğimiz için Ar-Ge sayılmıyor. Bu alanda Türkiye'de orta ve büyük ölçekli 27 
firma faaliyet göstermektedir. Küçüklerle birlikte sayı 50'ye çıkıyor. Ama büyük bir yan sanayimiz var. Toplam 50 firma, yan sanayide yaklaşık 
22 bin işletmeden tedarik sağlıyor. Yan sanayicilerle birlikte proje geliştirme konusunu gündeme aldığımızda istihdamdaki kayıt dışılık gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. KOSGEB Başkanı'na da bunu ifade etmiştim. Kayıt dışı istihdamı önlemek için yapılan çalışmalar bir yana, mevcut teşvikler kapsamında, en azından SGK denetimlerinden tam not almış firmaların değerlendirmeye alınması daha mantıklı olacaktır. 


Prof. Dr. Emre Alkin: İmalatın önemi 21. Yüzyıl'da azaldı. Bugün üretim öncesi ve sonrasında yapılan işlerin fiyat içerisinde çok büyük katkısı var. İhracatımızın kilogram fiyatının 1,4 dolarda kalmasının nedeni, Türk sanayicisinin imalat öncesi ve sonrası süreçlerle çok yakından ilgilenmemesidir. 
Bundan 10-15 yıl sonra fabrikalarda artık insan çalışmayacak. Robotların bulut sistemlerine bağlı olarak çalıştığı, emek verimliliğinin gündemden düşeceği bir dünyaya doğru yürüyoruz. Fabrikalar 
24 saat çalışacak. Yapay zeka mal ve hizmetlerin 
üretim planını yapacak. Gelecek böyleyken çayın üç katı asansörle çıkacağı yerlere mi ihtiyaç var? 


Ahmet Demiroğlu: Geçtiğimiz 2 yıl içinde güney sınırımıza 900 kilometre duvar ördük. Bu 5-6 milyar dolarlık bir projeydi. Önümüzdeki dönemde savunmanın merkezde yer alacağı bir ekonomiyi yaşayacağız. Savunma harcamaları artacak, hizmet sektörü daralacak. Çocukluğumuzda ilkokul kitaplarında “Türkiye kendi kendine ye- 


Türkey With #Ğ HALKBANK 8x 


ten ülke” ifadesi vardı. Türkiye belki de o noktaya dönecek. Bu perspektife göre Türkiye'nin bugün montaj şeklinde de olsa sanayiye mutlaka ihtiyacı vardır. Bu açıdan İran iyi bir örnektir. Fransız ve Alman yatırımcılar, ambargoya rağmen farklı yollardan kimya fabrikaları kurdular. İran kapalı ekonomiyi çevirebilecek bir konuma geldi. İşin özeti bu. Mehmet Bey AVM'ler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Beş yıl sonra AVM'ye giden kalmayacağını belirtti. Ben zaten AVM'lere gitmiyorum. Ama cadde mağazacılığının da geleceği yok. Artık e-ticaret siteleri siparişi eve getiriyorlar. Hatta orta boy işletmeler bile eve sipariş getiriyor. Dolayısıyla alışverişin internete akacağı çok belli. Artık bir lise öğrencisi robot yapabiliyor. 
Yeni dönemde uygulama mühendisliğinin ortaya çıkması gerekiyor. Üniversite öğrencileri uzak olduğu gerekçesiyle İkitelli'ye staja gelmiyorlar. 
Eğer uygulama mühendisliği eğitimi olurlarsa, işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mühendis, işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maliyet muhasebecisi olacaktır. 


Serhat Akkuş: Global Amortisör 2004 yılında yüzde 50 yabancı sermayeli olarak İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni ve Eskoop'u tercih etmemizin başlıca sebebi, alt yapı ve üst yapının tamam- 


MASKO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Mutlu, 
Üçüncü Havalimanı'nın bulunduğu bölgede arazi aradıklarını belirtti. 
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Prof, Dr. Halil Rıdvan Öz: 
“Ar-Ge'yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek çok büyük bir katma değer üretebiliriz.” 
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lanmış, enerji maliyetlerinin nispeten avantajlı, ruhsat vb. bürokratik işlemlerin daha hızlı tamamlanması ve teşviklerden daha kolay yararlanılabilmesi idi. Teşvikler ve son zamanda çok artan enerji maliyeti hariç tüm diğer avantajlardan faydalandığımızı söyleyebilirim. Cari açık veren bir ülke olarak doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Fakat ne yazık ki, uzun süredir KOSGEB teşviklerinden faydalanamıyor oluşumuzun ana sebebi, trajikomik olarak yüzde 
50 yabancı sermayeli olmamız idi. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşunda küçük üretim firmaları için tasarlanmıştı. Ne mutlu ki, Global Amortisör de dahil firmalar yıllar içerisinde büyüyor, gelişiyor, ihracat pazarlarına açılıyorlar. 
Bu süreçte üretim alanı ve mimari ihtiyaçları da doğru orantılı olarak değişiyor ve artıyor. Şehrin aşırı ve plansız büyümesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi çevresindeki yerleşim yerlerinin artması, arazinin sınırlı olması ve arazi maliyetlerinin astronomik rakamlara ulaşması sebepleri ile bu bölgede yeni yatırımlar yapılabileceğini, yapılsa dahi verimli olacağını düşünmüyorum. Birçok diğer firma gibi Global Amortisör olarak biz de gelişmemizi devam ettirebilmemiz için yatırıma ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle daha geniş ve üretim ihtiyaçlarımıza uygun fabrika binasına ihtiyacımız var. Yabancı ortağımız yatırıma hazır olmasına rağmen önümüze çıkan problemlerden 


dolayı maalesef atılım için gerekli yatırımı gerçekleştiremiyoruz. Bunda, yatırım için alternatif oluşturan bölgelerin iş gücüne uzaklığı, arazi maliyeti, alt yapı, üst yapı eksiklikleri ve bürokratik işlemlerin zorluğu etkilidir. Ülkemizde bireyler ve şirketlerin tasarruf ve öz sermayeleri çok kısıtlıdır. Sanayi arazilerinin maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile şirketlerin inovasyon, Ar-Ge, markalaşma, teknoloji (4.0) gibi hayati önemde- ki yatırımlara gücü kalmamaktadır. Tüm sermaye toprağa ve binaya yatırılmaktadır. İnovasyon, Ar-Ge, markalaşma, teknolojik yatırım (Endüstri 4.0) gibi konular yüksek planlama ve strateji gerektiren konulardır. KOBİ ölçeğindeki şirketlerin büyük bir bölümünün yöneticileri tabiri caiz ise “günü kurtarmaya çalışmaktan” bu gibi konulara zaman ayıramamakta, orta ve uzun vadeli planlama yapamamaktadır. İşte bu nedenle, markalaşamamış, fason üretim yapan bir ülke olarak kalıyoruz. Yetişmiş, kalifiye insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün büyüyen bir sorun olarak karşımızda duruyor. Yaşadığımız ve yaşamak- ta olduğumuz tüm bu problemlerin ana kaynağının planlama eksikliği, dolayısı ile verimsizlik, israf, çifte standart ve bencillik olduğu kanaatindeyim. Teşviklerin bürokratik işlemlerinin azaltılması, hak eden doğru firmalara yönlendirilmesi gerekmektedir. Verilen teşviklerin katma değere dönüşlerinin takibi yapılmalıdır. Kümeleşme için, aynı sektördeki firmaların birbirlerini düşman değil rakip olarak görmeleri ve kazan - kazan felsefesi ile ben değil biz olarak ortak hareket etmesi gerekmektedir. Ülkemizde gerekli tüm kaynakların var olduğuna, kamu otoritesi- nin iyi bir planlama, adil ve gerçekçi bir paylaşım ile gerekli ortamı hazırlaması durumunda başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. 


Levend Torusdağ: İleri teknolojili ülkelerde Endüstri 4.0 tartışmaları yaşanırken, imalatta yeni otomasyon ve robot sistemlerinin belirli olduğu bir çağda ülkemizin ekonomi hedeflerine ulaşmak için her sektörde katma değeri artırmaya yönelik üretim yapmak, küreselleşen dijital çağda teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve yön vermek birinci amacımız olmalıdır. Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak yeni ürünler geliştirmenin yolu inovasyon ve modernleşmeden geçmektedir. Hızla değişen teknoloji dünyası her sektöre olduğu gibi sanayi sektörüne de seri üretim ve kalite konusunda birçok yenilik getiriyor. 
Firmaların üzerine düşen insan kaynağına gerekli önemi verip teknolojik gelişmeleri takip ederek doğru ve sürekli yatırımlara yönelmeleridir. 
80 yıllık bankacılık geçmişimizden gelen tecrübemizle bu yatırımların finansmanı konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. KOBİ'lere özel olarak hazırladığımız Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Destek Paketimizle Ar-Ge yatırımı yapmak 
isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında 2 
yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 
5 yıl kredi kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne çıkmalarına sağlayacak yatırımlarına dönüştügünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 


Serhat Akkuş: Aslında gelecekte üretimin çok yeri yok. Bunun örneği Nike'dır. Nike'ın hiç fabrikası yoktur, tasarımdır tüm işi. 


Prof. Dr. Emre Alkin: Nike'ın bir fabrikası var aslında; burada ayakkabılara gaz basıyor... Bu teknolojiyi kimseye vermek istemediği için kendisi yapıyor. 


Serhat Akkuş: Üretim önemini yitiriyor. Sıcak satış da önemini yitiriyor, internet ortamında e-ticaret öne çıkıyor. Artık fuarların bile önemi kalmadı. Bu bizim için çok tehlikeli bir durum. 
Dünya ticaretini şu anda sanki Google yönetiyor. 
Arama motorunun karşınıza çıkardıkları ile sınırlı hareket ediyorsunuz. Şirket olarak yaşadığımız bir başka problem, yerimizin çok dar olmasıdır. Silivri, Çerkezköy, Çorlu gibi yerlerde arazi bakıyoruz, fakat oralarda da karşımıza altyapı sorunları çıkıyor. Devlet ve belediye alt yapı yapmı- 


Serhat Akkuş 


Global Amortisör Yönetim 
Kurulu Başkanı 


1979 yılında İstanbul'da 
doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi İstanbul da 
tamamladıktan sonra 1997 
yılından itibaren eğitimimi İngiltere'de devam ettirdi. 
2001 yılında Türkiye ye 
dönüş yaptıktan sonra otomotiv sanayine parça üretimi yapan bir firmanın ihracat bölümünde iş hayatına başladı. 2004 yılında uluslararası yatırım alarak ilk şirketimi kurdu. Halen 
Global Amortisör Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 


Prof. Dr. Emre Alkin 
Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Turkishtime Toplantı Moderatörü 


Emre Alkin, 1969'da 
İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi. 2002 yılında profesör oldu. Çukurova 
Holding, Anadolu Endüstri 
Holding, Doğan Holding ve 
Altınbaş Holding'de çeşitli sorumluluklar üstlendi. 
TİM Genel Sekreterliği, 
Türkiye Finansman Şirketleri 
Genel Sekreterliği, Vergi 
Konseyi Üyeliği ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Genel 
Sekreterliği yaptı. 


"NE YAZIK Kİ, KOSGEB TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANAMIYOR OLUŞUMUZUN ANA 


SEBEBİ, TRAJİKOMİK OLARAK YÜZDE 50 


YABANCI SERMAYELİ OLMAMIZ İDİ" 


» Serhat Akkuş 


"İHRACAT PATLAMASIYLA DIŞA AÇILAN FİRMALAR BÜYÜYEREK DEVASA ÜRETİM 


ALANLARINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR" 


* Murat Doğan 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yor. Ayrıca satın alırken gayriresmi süreçlerle de karşılaşıyoruz. Şu anda yatırıma ihtiyacımız var. 
Yatırım yapsak atılım yapacağız ama maalesefbu sebeplerden dolayı ilerleyemiyoruz. Daha doğrusu ilerlememiz gerektiği gibi ilerleyemiyoruz. On adım atacağımıza bir adım atıyoruz. İkinci ana problemimiz, ulaşım konusudur. Personelimizin büyük çoğunluğu Büyükçekmece'de oturuyor. Çalışanlarımızın yüzde 70'i kuruluştan beri bizimle olduğu için Silivri'nin ötesine taşınmayı göze alamıyoruz... Silivri'de bulduğumuz arazi çok pahalıydı. Üstelik altyapısı yoktu. Fas'tan bir örnek vermek istiyorum. Fas'ta Renault fabrikasının bulunduğu yeri inceledik. Fas çok fakir bir ülke, sokaklar da çok kötü durumda. Ama kurdukları serbest bölgenin altyapısı hazır. Hatta güneş enerjisi alt yatırımını bile yapmışlar. Fas gibi ülkede bu imkanlar sağlanırken, Türkiye'de neden sağlanmasın? Bütün kaynaklarımız mevcut. Şirkette 70 kişi görev yapıyor, herkes dinamo gibi. Çok atılgan, çalışkanlar. Gelgelim fiziki koşullar bu atılımı yapmaya müsaade etmiyor. Aslında geleceği düşünürsek, 4 bin metrekare yere ihtiyacımız var. Şuanda bin 500 metrekaredeyiz. 
Yabancı ortaklarımız Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Faizler onların ülkesinde çok komik seviyelerde. Çok rahat finanse edebilirler. Ama gelgelelim üstyapı, altyapı, ulaşım gibi faktörlerde aradığımız koşullara sahip bir yeri bulamıyoruz. 


Mehmet Mutlu: Mobilya sektöründe geçen yıl KDV indirimi olmuştu. Bugün yüzde 18 ile çok ciddi bir KDV yükümüz var. KDV yüzde 8'e indirildiğinde satışlarımız 8 milyar doları yakaladı. Biz 6 milyar dolara ulaşmasını bekliyorduk. 
KDV'nin bugün yüzde 8'e inmesi faydalı olur, diye düşünüyorum. Kayıt dışı üretim sektörümüzde çok fazla. KDV'nin yüzde 8'e inmesiyle kayıt dışını sıfır olmasa da çok aza indirebiliriz. 
Bu nedenle KDV'nin kesinlikle yüzde 8'e inmesini talep ediyoruz. 


Murat Doğan: Biz 1985 yılında KOBİ olarak üretime başladığımızda, çorap şirketleri 20 metreka- 


o 


"GELECEKTE ÜRETİMİN ÇOK YERİ YOK. 
BUNUN ÖRNEĞİ NIKE'DIR. NIKE'IN KİÇ 


FABRİKASI YOKTUR, TASARIMDIR İŞİ" 


* Serhat Akkuş 


relik üretim alanlarında atölyeler halinde faaliyet gösteriyorlardı. Atölyeler 4 -5 katlı han olarak tabir edilen binalardaydı. Hanlarda birçok firma iç içe imalat yapıyordu. Daha sonra ihracat patlamasıyla dışa açılan firmalar büyüyerek devasa üretim alanlarıda çalışmaya başladılar. KOBİ'lerde dönüşüme ayak uydurmak zorunda kaldılar daha büyük alanlara geçtiler. Çorap üretimi birden arttı. Dünyada Çin'den sonra üretim olarak ikinci konuma geldik. Ama katma değer olarak belki de 15'inci konumda bulunuyoruz. Han sisteminin OSB'de uygulanmaya devam ettiğini görüyoruz. Yeni sistem tek katlı olmalı... Mehmet Bey'in çay konusunda verdiği örnek çok çarpıcıdır. 50 kuruşa mal olan bir bardak çay, üst katta- ki mutfaktan aşağı büroya gelene kadar asansörle in, çık derken 1,5 liraya oluyor. O halde yeni kurulacak alanlar tek katlı olmalı. Sosyalleşme konusu da önemli. İkitelli OSB'de bu konuya ayrılmış yer olamadığından maalesef sosyalleşme imkanı yok. Bunun için alan ayrılması doğru olur. Sportif alanlar ayrılabilir, bir araya gelme imkanı verecek yemekli programlar düzenlenebilir... 


Prof. Dr. Emre Alkin: Çok teşekkür ederim. Bu toplantının burada yapılması, bizi buraya misafir etmeniz önemliydi. Burada konuşulanların hiç biri daha önce yaptığımız toplantılarda dev firmaların patronları tarafından dile getirilmemişti. Çünkü ayrancı ayranım ekşi demez. Bir tek KOBİ'ler bu kadar cesaretli davranır. O yüzden çok teşekkür ediyorum, bu cesurane konuşma ve kalbi dokunuş için. 


Murat Doğan: Vurgulamak istediğim bir nokta daha var. Bizim makine parkurumuz tamamen Uzakdoğu ve Avrupa kökenlidir. Türkiye'de yaklaşık 80 bin ila 100 arasında çorap makinesi var. 
Ama makineleri ithal etmek zorunda kalıyoruz. 
Eskiden basit çorap makineleri üretiliyordu ama işin içine elektronik girince değişti. Avrupa'dan almak kolay geliyor. 80 bin makinenin yüzde 10'unun her yıl hurdaya çıktığını düşünün. Demek ki, her sene 8 bin makine Türkiye'ye giriş yapıyor. Ya ikici el olarak ya da yüksek teknolojili, sıfır olarak geliyor. Halbuki Türkiye'de yetişmiş ustalarımız çok bilgili. İtalya'daki ustalara, nasıl çorap makineleri yapmaları gerektiğini, hatalarını anlatarak tarif ediyorlar. Onların gelişmelerini sağlıyor. Ama kendi ülkemizde bu makineyi yapamıyoruz. Bunu yapabilecek yetkinliğe ulaşsak bankalar neden teşvik etmesin? Biraz önce Ar-Ge'ye yüzde 90 devlet desteğinden bahsedildi. Neden çorap makinesine destek olmasın... 


Muzaffer Bal: Bütün dostları dinlerken hepimizin sorunlarının aynı olduğunu gördüm. Bizim 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bir planlama eksiğimiz var. En fazla 3 yıl ilerisini görebiliyoruz. Halbuki 300 yılı görmek lazım. 
Bu konuda hep kahveyi örnek veririm. Biliyorsunuz kahveyi Türkler bulmuş. Bizim kahve kültürümüz orta, az ve şekerli kahve ile sınırlıdır. İtalyanlar bizden alıp 100 çeşit kahve geliştirmişler. 
Keşif yönümüz zayıf ama gördüğümüzü kopya etmekte başarılıyız. Ben meslek hayatıma Ar-Ge'den başlamıştım. İlaç sanayinde Ar-Ge çok önemlidir. Şirketimiz İkitelli'ye 19 yıl önce gelmişti. 1993 yılında temel attık. Temel attığımızda dolar 14 liraydı, Nisan'da 41 lira oldu. Tedarikçilerimden 8 ay para istememelerini ama malları eksiksiz göndermeye devam etmelerini istedim. 
“Hiçbir kriz ömür boyu sürmez, öderim” dedim. 
Gerçekten de 6 ay içinde ödeme yapmaya başladım. Üç kez müteahhit değiştirdim. Temel attım, kriz çıkınca dondurdum. Sonra iki kat çıktım. 
Yine bir krizle karşılaşınca inşaatı tekrar dondurmak zorunda kaldık. Neticede ilaç fabrikasını 5 
yılda bitirdik. Normalde bir ilaç fabrikasının inşaatı iki yılda tamamlanabilir. 1999'da açılışı yaptık. İlaçta su çok önemlidir. Odönemde suyu tankerle getiriyorduk. O zamanlar doğalgaz da yoktu, hala kazanımız durur... 5 dönümlük bir parselde üretim yapmaktayız. Dolayısıyla biz de sizler gibi yer darlığı yaşıyoruz. Fabrikamızı 10 yıl önce büyütmemiz gerekmekteydi. Yeni bir arazide yeni bir bina yapmamız lazımdı ama mevcut bina ile 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devam ediyoruz. Niçin devam ediyoruz? Çünkü ekonomi nasıl olacak diye korkuyoruz. Pazarım varama yine de büyümeye korkuyorum. Aslında her sene yatırım yaptık. Ama büyük bir yatırım yapmamız gerekiyor. Arazi darlığından yatırımı hep erteliyoruz. Yeni bir alan yaratırken en baştan planlanması lazım. 150 metrekare yer yaparken geleceğin 2500 metrekare olacağını görememişiz. Bu konuda sanıyorum özel sektör ve devlet aynı şekilde yürüyoruz. Petkim örneğini inceleyelim... Petkim Yarımca tesisleri devreye girdiği gün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayamaz durumda idi. Türkiye hızlı büyüyor. Türkiye'nin ölçeği birden ikiye çıktığı zaman yüzde 100 büyümüş oluyoruz. Kısacası hepimiz küçük ölçekten başlayarak büyüyoruz ama büyümeyi planlayamıyoruz. İlaç sektöründe çok vasıflı eleman çalıştırmak gerekiyor. Bu konuda katı kurallar vardır. 
Hijyeni ayrıdır, kontrolörü ayrıdır... Dolayısıyla yüksek kalitede yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız bulunuyor. Bulabiliyor muyuz? Evet buluyoruz ama doğrusu, en azından teknisyen kademesinde elemanlar yetiştiren okullarımız olsa daha iyi olur. Elektrik bizim de büyük bir girdimiz. 
Yüzde 27'lik zam büyük sıkıntı verecektir. 


Mehmet Kaban: Ben eski köy öğretmeniyim. 
Köyde üç ayak vardır: Okul, sağlık ocağı ve cami. 
Bölgemizde 25 cami, bir tane okul var. Oysa bana 


Ortak Akıl Toplantısı katılımcıları, bölgedeki şirketler arasında sinerjinin artırılması için sosyal ortamların yaratılması gereğini vurguladılar. 
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Levent Torusdağ, firmaların finansal çözümler konusundaki beklentilerini 

dikkatle dinleyerek gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. 


göre 25 tane okul ve sağlık ocağı olması doğru olurdu. Burada meslek okullarına, sağlık kurumlarına, kreşlere ihtiyaç var. Bunlar olursa burası OSB olur. Eskiden coğrafya öğretmenimiz dilsiz harita yapardı. Bize de, “Dağları, nehirleri yerlerine yerleştirin Ki, dilli harita olsun” derdi. Şimdi biz dilsiz bir OSB'yiz. Buraya ihtiyacı olan şeyleri getirmek lazım. Sağolsun, Nihat Başkan önderlik etti, meslek okulunu getirdi. Bu örneklerin çoğalması gerekmektedir. Ayakkabıcılar olarak Portekiz'den ve Yunanistan'dan etkilendik ve Ayakkabıcılık Anadolu Meslek Lisesi ile iki yıllık yüksekokul açtık. Türkiye'de çığır açmış olduk, bizden sonra İzmir'de, Konya'da, Gerede'de okullar açıldı. Bu okullar bize çok şey kattı. 


Halil Rıdvan Öz: Yer sıkıntısını biz de çok yaşıyoruz. Firmalar daha fazla üretmek için taşınmak istiyor. Aslında teknolojik sıçramayla aynı yerde daha çok ürün üretebileceğimizi düşünüyorum. 
Ar-Ge'yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek çok büyük bir değer üretebiliriz. 


Levend Torusdağ: Öncelikle bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu toplantının temel amaç- 


ları firmalar arası işbirliğini ve iş dünyasının her kesimi arasında diyalogu artırmaktır. Bankacılık sektörünü temsilen bulunduğumuz bu platformda, finans sektöründen her türlü talep ve beklentilerinizi ilk ağızdan dinlemek, ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretebilmemiz noktasında bizler için çok önemli. Ben sözü sizlere bırakırken tüm firmalarımızın finansal çözümler konusundaki beklentilerini dikkatle takip ederek notlar alacağımızı belirtmek isterim. Organize Sanayi Bölgeleri uluslararası pazarlarda rekabetçi firmaların yoğunlaştığı alanlar. Ülkemizin en önemli sanayi bölgesi olarak İkitelli OSB de ihracat konusunda aktif bir bölge. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin İkitelli OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın ihraç ürünlerine rastlayabiliyorsunuz. Başta Almanya, ABD ve Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok gelişmiş pazarda İkitellili firmaların ürünleri yer alıyor. Ürün çeşitliliğimizi genişleterek bu ülkelerdeki varlığımız artırırken tüm dünya pazarlarına daha fazla firmayla gitmeliyiz. Globalleşen dünyaya ayak uydurmak için alternatif pazarlara yönelip 7 kıtada da aktif rol üstlenmeliyiz. Biz de Halkbank olarak ülkemizin katma değerini artırmasında stratejik öneme sahip olan sanayi sektöründe ihracat yapan ve yapmak isteyen 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tüm firmalarımıza özel ürün ve hizmet geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün, Türkiye genelinde 7 
lokasyonda bulunan Dış Ticaret merkezlerimizde, her biri alanında uzmanlaşmış 280 dış ticaret personelimizle hizmet veriyoruz. Firmaların ihtiyaç duyduğu uzman görüşü ve teknik desteği sağlamak için oluşturduğumuz bu sistemle müşterilerimize dünyadaki gelişmelere uygun olarak çözüm üretiyoruz. Son olarak, TİM üyesi 
70 bin ihracatçıya destek sağlamak üzere, diğer 
bankalarla birlikte ortak bir protokole imza attık. Daha önce, 2014 — 2016 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında, 3.300'ü aşkın firmaya 1 Milyar Dolar'a yakın kredi desteği sağlamıştık. Yeni dönemde daha fazla firmanın bu destekten yararlanmasını istiyoruz. Yine bir yenilik olarak, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Alibaba.com üyelik bedellerinin yüzde 80'lik kısmını devlet desteğiyle karşılayan KO-Bİ'lerin, üyelik bedellerinin yüzde 20'lik kısmını karşılıyoruz.145 bin üyesi bulunan Halkbank KOBİ web sitemiz, sürekli güncellenen “KOBİ Gelişim Platformumuz” ve yine TİM Akademi ile birlikte hazırladığımız “KOBİlere Yurtdışı ile İş Yapma Rehberi” gibi çalışmalarımızla da müşterilerimize değer katmayı sürdürüyoruz. Dış ticarette rekabetin ana unsurunun sadece fiyat rekabeti açısından değil, teknolojik açıdan da rekabet edebilme yeteneği olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eğer Türkiye'nin uluslararası rekabette daha güçlü bir ülke olmasını istiyorsak, katma değeri yüksek ürün üretimine geçmesi gerektiğinin, bunun için de dijital anlamda köklü bir değişim yaşamamız gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. 
Bu noktada, Bankamızın işletmelerin dijitalleşme yönündeki yatırımlarına yönelik özel ürünler üzerinde çalıştığını, yakın zamanda yepyeni ürün ve hizmetlerimizle karşınızda olacağımızı ifade etmek isterim. 


Prof. Dr. Emre Alkin: Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Kalite ve fiyat ile rekabet eden Türkiye'nin bilgi rekabetine geçebilmesi için neler yapılmalı diye söze başlasam sabaha kadar konuşurum. Türkiye'nin kurtuluşu, fabrikaları, proje ve Ar-Ge bazlı kümeleştirmektedir. Coğrafya bazlı kümelenme bana göre çözüm değildir. 
Bölgesel mi, sektörel mi teşvik mi verilmeli sorusunun yanıtı “Sektörel teşvik verilmeli”dir. Bir bölgede belirli sektörlere, başka bir bölgede başka sektörlere teşvik verilmelidir. Bu konu, asimetrik büyüme modeli olduğu için çok kapsamlı düşünülmesi gereken bir iştir. Herkese teşvik verildiği için sonuç alınamamaktadır. İthal ara malı alıp üzerine daha yüksek katma değer ekleyerek ihraç edeceğiz ki, dış ticaret açığımız kapansın. Nihai mala sürekli vergi koymak, ithalatı düşürmüyor, enflasyonu artırıyor. İyi vergi alıyoruz ama ihracat artmıyor. “Biz fason üretim ile başlayarak dünya marka yaratmak zorundayız. Bu süreçte vatandaş kaliteli yabancı malı dünyadaki herhangi birinden çok daha pahalıya alacak. Çünkü gelecekte aynı kalitede üretecek milli üretici yaratmayı hedefliyoruz” denebilir. Böyle bir stratejiyi doğru bulmam ama olabilir. Fakat maalesef bugün Türkiye'den çarpıcı, etkileyici, yeni bir şey çıkmıyor. Kalite ve fiyat rekabetinden bilgi rekabetine geçiş kolay değil. Kimsenin aklına gelmeyen bir kümelenme modeli bulmamız lazım. 
Ancak zekaların konsorsiyumu ile başarılı olabiliriz. Zira iyi tasarımcı iyi para gerektirir. Örneğin sanal ortamda Ar-Ge fikirlerinin kümelendiği bir projeyi finanse etsek ve öne sürülen 10 fikirden 3'ü başarılı olsa, İsrail ve İsveç modelinde olduğu gibi belirli hedeflere varabiliriz. 


Kazım Özeren: Çorapçılar Sanayi Sitesi'nin başkanlığı yapıyorum. Biz üretip dünyaya satmak zorundayız. Güncel sorunlarımızdan biri yetişmiş ara eleman açığıdır. İkinci konu maliyetler sorunudur. Dünyada söz sahibi olabilmemiz için enerji, hammadde fiyatları gibi maliyetlerde avantajlı olmamız gerekir. Çin çorap üretiminde dünyada birinci. Türkiye ise ikinci konumda. Bu noktaya kendi imkanlarımızla ulaştık. Ana hammaddemizin yüzde 80'i pamuktur. Çin devleti, tekstilcileri her yıl pamuk rezervlerinin ne kadarının devlet destekli olduğu konusunda bilgilendiriyor... Enerji konusu da önemli. İkitelli OSB olarak elektriği tedarik edip sattığımız halde ulusal tarife sonrasında problemler yaşıyoruz. Ortak akılın ortaya çıkması önem taşımaktadınr. O anlamda katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak bu toplantıların devam etmesini arzu ediyoruz... 
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"HALKBANK OLARAK BİZİM HER SEKTÖRLE 


İLGİLİ ÇÖZÜM ÜRETME ŞANSIMIZ VAR" 


* Levent Torusdağ 


"BİZ ÜRETİP DÜNYAYA SATMAK ZORUNDAYIZ. 


GERÇEKTEN DE BAŞKA ŞANSIMIZ YOK” 


* Kazım Özeren 
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HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI 


İKİTELLİ ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİNİN 
SIÇRAMASININ 


ÖNÜNDEKİ 10 ENGEL 


Alanlar yetmiyor 


30 yıl önce KOBİ'ler sur içindeki üretim yerlerinden İkitelli'ye 
geldiğinde “Bu bölge bize yeter" denmişti. Ama gel gelelim ülke değişti, şartlar değişti, teknoloji gelişti ve bu bölge hiç birimize yetmez hale geldi. İkitelli'deki şirketler artık büyümek istiyor. Talepleri, İkitelli'deki girişimcilere İstanbul ve yakın çevrede yer tahsis edilmesi. 


Teknolojik sıçrama gerekli 


Yer sıkıntısını çözmek için bir başka yol, teknolojik sıçrama... Teknolojik sıçramayla aynı yerde daha yüksek katma değerli ürün üretilebileceği düşünülüyor. Ar-Ge'yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek çok büyük bir katma değer üretmek mümkün. 


Finansal kaynağa erişim 


Bir başka sıkıntı, finansal kaynağa erişim. Bazı bankalar kredi vereceği zaman bire üç teminat, ipotek istiyor. Makineleri teminat olarak saymıyor, sadece binayı teminat sayıyorlar. Neyse ki, geçtiğimiz dönemde buna kısmen de olsa çözüm bulundu. 


Enerji maliyeti 


Elektrik sanayicinin, üretimin KOBİ'lerin olmazsa olmaz bir numaralı girdisidir. OSB'lerde şirketlerin kullandığı elektriğe yapılan yüzde 20'nin üzerindeki zam, girişimcinin belini bükmüştür. 


Sanayide çalışmak özendirilmeli 


İnsan kaynaklarında sıkıntı büyük. İnsanlar sanayide değil hizmet sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Mevcut personel de sık sık iş değiştiriyor. Sanayici personel bulamıyor. 


Kapalı AVM ihtiyacı 


MASKO'da yer alan mobilyacılar, Üçüncü Havamlimanı'na yakın bölgede, kapalı AVM konseptinde alışveriş merkezi kurmak istiyor. Çünkü insanlar artık açık alanda alışveriş yapmıyorlar. Yazın sıcağından, kışın soğuğundan kaçarak, restoranlarda yemek yiyerek, gezerek alışveriş yapmak istiyorlar. Yönetimin Üçüncü Havalimanı bölgesinde arazi arayışı bulunuyor. Ama devletin sağlayacağı imkan önemlidir. 


Kooperatifler bir araya getirilmeli 


Ortak sorunların çözümü için bölgedeki şirketler arasında sinerji sağlamak şart. Bölgedeki 30 bin bağımsız işletmeyi kooperatiflerin bir araya getirmesi mümkün değil. Bunları bir araya getirecek olan İOSB yönetimidir. 


Sosyal ortamlar yaratılmalı 


Bölgedeki firmalar birbirinden haberdar değil. Benzer sektörlerde çalışıyorlar. Birinin üretemediğini örneğin komşusu yapıyor ama o, dışarıdan alımı tercih ediyor. Şirketler gündelik işler arasında kaybolmuş durumdalar. OSB içinde tanıtım stantları kurulabilir, firmaların birbirini tanımasına yönelik toplantılar yapılabilir. 


Eğitim şart 


Eğitim olmadığı için katma değeri yüksek ürünler yapamıyoruz. 
İhtiyaç analizi yapılarak çalışanın eğitimini sağlayacak kurumlar oluşturulmalı, mevcut kurumlar güçlendirilmelidir. Hedef, işyerlerinde sertifikasız personel kalmaması olmalıdır. 


Çifte vergi önlenmeli 


Çöp ve çevre vergisinin hem belediyeye hem de Çevre Bakanlığı'na ödenmesi tutarsızlık yaratmaktadır. 


KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi ile IŞ ARAYAN DA, IŞVEREN DE 


KAZANIYOR! 
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İşyerine yeni eleman alarak istihdama katkıda bulunan KOBİ'lere en büyük destek Halkbank'ta! 
KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi ile finansman ihtiyacınızı 60 aya varan vade ve indirimli faiz oranlarıyla karşılayabilirsiniz. 


Üstelik 6 ay boyunca bankacılık işlemleriniz için İstihdam Masraf Paketi ve yeni istihdam edilen çalışanınızın 1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası Halkbank'tan hediye. 
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“ 


KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TA: 


Malkın 
Bankası 


80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden 
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz, her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz. 


Çünkü Halk ister, Halkbank yapar! 


: 
il 
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